üsündürdülderi 
( Dr. Cahit Can ) 


FIKIR MEYDANI” nda 


Kuruluş yıh: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


Metin Yıldırımtürk : 


(1944-1978) 


şa'daki e 


tetin Yıldı 
10 * vılında K 
evin 


bitird'kten 


CUMARTESİ 


31 


MART 1979 
350 kuruş 


Afganistan, Pakistan'ın 


>zayıfanını kolluyor 


PAKISTAN 


Yazı İşleri 
Müdürleri ile ilgili yasa teklifi 

Salı günü 
Komisyonda 


© Faruk Erem:”Anayasamız, düşünce özgürlüğü üzerinde kısıtlama 


kabul etmez” 


ANKARA (AA) 
Başkalarının yazılarından dolayı mahkum olan Yazı İşleri Müdürlerinin hapis cezalarının paraya çevrilmesiyle ilgili kanun teklifi Millet Meclisi Adalet Komisyonunda 3 Nisan Salı günü görüşülecek Bununla ilgili olarak Türkiye Ga- 


Sovyetler, Afganistan'a ağır silahlar yığıyor 


Moskova-Kabilarasında 


hava köprüsü kuruldu 


Butto icin son gün 


Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. 


(Devamı sa.7,sü.3'de) Dr. Faruk Erem... 


Bağdat Zirvesi yarıda kaldı 


Mısır'ı tecrit planı 


boşa çıktı 


© Arafat, Moskova'ya gitmeye hazırlanıyor 


Kimi seferberliği? 
Doğu Perinçek 


CEVİT, ekonomik meseleleri çözmek için "milli seferberlikten" söz ediyor. Gerçekten de, ülkemizin yalnız ekonomik meselelerini değil, önümüzdeki bütün zorlukları yenmek için milli bir seferberlik dışımda çıkış yolu yoktur. 
Ne var ki, Ecevit'in "Ekonomiyi Kurtarma Planının" bir parçası olarak ilan ettiği tedbirler, milli seferberlik anlayışı ile bağdaşmıyor. 
Milletin belini büktükten sonra, onu seferber etmeye imkan var mıdır? 
Bugün Türkiye'de halk değil ama çok küçük bir azınlık seferberlik halindedir. Akaryakıt 


(Devamı 'de) 


© Arap Dışişleri 
Bakanları hükümetlerinden konu üzerinde son tutumları hakkında bilgi edinmek üzere ülkelerine döndüler 


Yazısı 3. sayfada 


Demirel: 
“Hükümet esnafa karşı zorbaca 


davranıyor” 


İSTANBUL (ÖZEL) 

AP Genel Başkanı 
Süleyman Demirel, partisinin yann yapılacak olan il ve ilçe kolları toplantısına ka- 
(Devamı sa.7, sü.3'de) 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Pakistan Eski Başbakanı Zülfikar Ali Butto hakkındaki ölüm cezası- nin kesinleşmesinden sonra, infazın bugün yapılması bekleniyor. Ancak Pakistan yasalarına göre herhangi bir vatandaşın Butto'nun affı için Askeri Yönetim Başkanı Ziya-ül Hak'a başvurma hakkı vardır. Yasalar gereğince bu başvurunun 
31 Mart gece yarısına kadar yapılması gerekmektedir. 

Butto muhalifini öldürttüğü gerekçesiyle 
Sind Yüksek Mahkemesinde idama mahkum edilmişti. Butto'nun itirazı üzerine ölüm kararı Lahor Yüksek Mahkemesinde görüşülmüş, ancak 


(Devamı sa.7, sü.6'da) 


Kiep, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Christopher ile görüştü 


ABD Kongresi 
Türkiye'ye askeri yardım fasarısını 

onayladı 


WASHİNGTON (ÖZEL) 

1980 Mali Yılı Bütçesi 
Dış Askeri Yardımlar çerçevesinde Türkiye'ye 
verilmesi planlanan 200 
milyon dolarlık askeri yardım ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. 

Genel Kurul'da 200 


(Devamı sa.7 , sü 4'de) 


Ecevit.” DİSK'in içişlerine ilişkin yorum yapmam doğru olmaz” 


ANKARA (ÖZEL) 
Başbakan Bülent Ecevit Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile yaptığı haftalık olağan görüşmeden sonra açıklamalarda bulundu. 

Ecevit muhabirimizin 
"DİSK üyesi 4 sendika 
DİSK içindeki bölücü tutumlarından dolayı ihraç edildiler. Partinize bağlı 
73 milletvekili ise DİSK 
Genel Merkezine bu ihra- 

(Devamı sa.7, sü.5'de) 


© Afganistan'da öldürülen Rus 


askeri > i Butto'nun idamı uzınanlarının e i á e cesetleri kimi sevindirir? 
Moskova'ya Yaşadığımız günler Asya'nın Pakistan ve pi HH Afganistan'ı k N bölümünd i olaylı gönderiliyor tanık olacağımiz(gellamelerls dölü; d Tere 


ya olması. Butto kararlı bir Üçüncü Dünya lideri ve ülkesinin milli bağımsızlığına düşkün bir devlet adamı olarak, dünyada saygınlık kazan- 


© Dünya kamuoyu 


| 

| 

| 

l Bunlardan biri, Butto'nun ölümle karşı karşı-Butto'nun idam | 


: mıştır. Ülkesinde de büyük halk desteğine sahip edilmek A olan Butto'nun öldürülmesi, Pakistan'ı sonu neistenmesine reye varacağı şimdiden belli olan bir kargaşalığa tepki duyuyor NG (Devamı sa.7, sü 4'de) 

— a va va va on o a m o va 


NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR 


Nesli tükenen Uruguay gerillaları "'Tupamaros"'lara özenen bazı sahte solcular, Taksim'de çalıntı bir otomobilin içine teyp yerleştirdiler. Teyp, halkın kahkahaları arasında, birbuçuk saat boyunca, "'Kızıldere Son Değil, Savaş Sürecek", "Mahir, Hüseyin, Ulaş, Kurtuluşa Kadar Savaş" ve *THKP—C savaşçıları"gibi sloganları tekrarladı durdu. Teypten arada bir de "yaklaşmayın bomba var” gibi uyarılar duyuluyordu. Teyp daha sonra polis ekipleri tarafından susturuldu... (Fotoğraf Metin Aktaş) 


“Kızıldere katliamını protesto” adına 


Sahte solcuların öğrenimi engelleme teşebbüsleri fiyasko ile sonuçlandı 


. . s4 as: HABER MERKEZİ 
© İzmir Eşrefpaşa Lisesi öğrencileri Kızıldere katliamını boykotun yapılmasına izin vermediler 


protesto adı altında ba- mi ie zı grupların iki gündür © Çeşitli illerde lastik yakıldı, bombalı pankartlar asıldı 


bombalı pankartlar asarak, çeşitli yerlere patlavıcı maddeler atarak 

(Devamı sa.7, sü.1'de) 


-| Metin Yıldırımtürk ün i ölümü: intihar mı? cinayet mi? 


8. sayfada 


* Hasan Ba 
Kamil Un 
Bu evde Ke oġlu ve evt 


K.Maraş katliamı elebaşılarından MHP İl yöneticilerinden, fabrikatör 


$ Hasan Balcı 


tutuklandı 


©TIKP Il Başkanı Haydar Güngör ve muhabirimiz 
Ali öztürk Savcılıkta, 
Hasan Balcı'nın olaylarda yöneticilik yaptığını anlattılar 


K.MARAŞ (ÖZEL) 
22-25 Aralık 1978 
günleri Kahramanmaraş' 
ta meydana gelen olayların elebaşılarından MHP 
İl Yöneticisi, fabrikatör Hasan Balcı tutuklandı. 
Olaylar sırasında Hasan Balcı, Yürükselim Mahallesi katliamını yönetirken elinde tüfekle görülmüştü. 

Hasan Balcı ile ilgili olarak Kahramanmaraş muhabirimiz Ali Öztürk ve TİKP Kahramanmaraş 
İl Başkanı Haydar tüngör savcılıkta ifade verdiler. Gazetemizde tanık olarak isimleri çıkan bazı yurttaşların K.Maraş' 
tan ayrılmış olmaları nedeniyle ifadelerine baş- 

(Devamı sa.7, si.b'da) 


Oduncu, 16 yıldan 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Fatih'de bir kuyumcu dük kanını,halen firarda olan ülkücü komando Veli Bozdoğan ve Hasan Sütiçer ile birlikte silah zoruyla soymaktan yargılanan Veli Can Oduncu 
8 yıl hapis cezasına mahkum oldu. 3 Mart 1978 
tarihinde soyulan kuyumcu dükkanından 
(Devamı sa.7, sü.6'da) 


Doğan Öz 
Davasında katili ortaya çıkaran komiser 
Dürüst Oktay dinlendi 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara (o Sıkıyönetim Mahkemesinde Savcı 
Doğan Öz'ün öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasına dün devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası Komiserlerin- den Dürüst Oktay "Biz 
Doğan Öz'ün öldürülmesi olayını soruştururken zanlıların bir sol grup olabileceğini de düşündük ama 1 Mayıs 1978'de 
Zafer Üstünel'in öldürülmesinde kullanılan çekir dek ile Doğaz Öz'den çı- 
(Devamı sa.7 , sü.4'de) 


Adana Belediye 
Başkanı silahlı saldırıya uğradı, yanındaki memur öldü 

HABER MERKEZİ 
Adana Belediye Başkanı Selahattin Çolak 


MHP'lilerin yoğun olarak (Devamı sa.7, sü.6'da) 


CHP ilçe seçimleri başlıyor 


© izmir Il Gençlik Kolları eski Başkanları, "bazı ilçelerde Gençlik Kolları yönetimine parti dışı siyasetlerin temsilcilerinin gelmesini” eleştirdiler (yazısı 7. sayrapa 


İzmir'deki delege seçimlerinin ardından “ 


de dönen hızlı 


CHP delege seçimlerinin ardından, parti içinkulisi izlemeye çalışıyoruz. 


Şef 


Osman Nuri Büyüker 


Gruplar arasında süren çatışmalar dışında, bu dönem İzmir'de sayıları neredeyse 300'ü bulan milletvekili ve 


senatör adaylarının gruplar (Devamı sa.7 , sü.9'da) 


“Nerilen haplar yüzünden bıyığım çıkmaya başladi” 


Montreal Olimpiyatlarında bir gazetecinin, yüzücülerinizin sesleri niye böyle erkek gibi kalın"' so. 
rusuna D. Alman yöneticinin cevabı şu oldu: "Onlar 


“Bayan 


şarkı söylemeye değil yüzmeye geldiler." Doğu Almantar yüzücülerinin sadece seslerini değil kadınlık- 


larını da yok ediyorlar 


Şampiyon olmaları için 


Doğu Alman kız sporcular 


erkekleştiriliyor 


Spor sayfamızda 


31 Mart 1979 


birleşecek irlesec. 
? 


cinayetleri 


protesto mitinginde taşlı sopalı kavga 


Bir başka bildiri var elimizde, Bildirinin sahibi Halkın Gücü. Yani şimdi ayrı ayrı Bruplar olan Kurtuluş Yolu ve Partizan'ın birarada bulundukları sıradaki gurubun ismi bu, Halkın Gücünün çıkardığı “ Devrimci Yıldız" adındaki teksir azda pek çok konuya değinilmiş. 
sterseniz biz yine "Sol içindeki kavga döğüşe varan çatışmaları" ele alalım. 

Halkın Kurtuluşu, Halkın Yolu ve Halkın: Gücü "Son zamları, Hayat Fahalılığını ve Siyasi cinayetleri protesto mitingi düzenliyorlar. 
Tertip komitesinde Halkın Birliği adlı gurup (şimdiki Halkın Birliği ve Devrimci. Halkın Birliği'nin bölünmeden önceki gurubu) alınmiyor. 
Ancak, söz hakkı tanınacağı söyleniyor. 

Halkın Kurtuluşu ve Halkın Yolu grupları. Halkın Gücünden mitingi sabote etmediği ve provokasyona gelmediği müddetçe Halkın Birliğine söz hakkının verilmesini istiyorlar. Yani daha mitingden önce içten bir sabote etme ya da provokasyona gelme ihtimali düşünülüyor. Yani tedbir dışa değil, içe karşı alınıyor. 
Ne de olsa Halkın Gücü ve Halkın Birliği eskiden bir guruptaydılar, şimdi birbirlerinin can düşmanı diye. 

Neyse miting başlıyor. Ve mi - tingde Halkın Gücü ile Halkın birliği taş sopa birbirine giriyorlar. 

Olayı ortak bildiri çıkaran Halkın Yolu ve Halkın Kurtuluşu şöyle anlatıyor: 


'Halkın. Birliği'nden arkadaş, konuşmasının sonuna doğru bir provakatör gibi konuşmaya başladı. 
Konuşmaları sürekli olarak Halkın Gücü'nden arkadaşları kışkırtıyordu. Halkın Gücü'ndeki sorumlu 


HİKAYELER 


Genel Dağıtım: TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 


IŞÇİ KÖYLÜ PARTISI MERKEZ ORGANI 


ABONE FİŞİ: 


Adı, Soyadı: 
Adresi: 


6/12 aylık abone bedeli olarak 120/240 TL Kaptanpaşa Çıplağı Sok. No: 19/2, Şişhane - 


İstanbul adresine gönderdim. 


ILAN 


DENİZCİLİK BANKASI TAO’ DAN 


Bankamız ihtiyacı olarak 1360 Kg. KÜLÇE 


KALAY alınacaktır. 


Son teklif verme tarihi 11.4.1979 olup tek- 


lifler Karaköy Yeni adresine verilecektir, 


sinden temin edilebilir, Dosya No: 1979/1016 


Basın: 13142 - 316 


necati güngör 
SEVGİ EKMEKTİR 


Abone Şartları: 
6 Aylık 120 TL. 
12 Aylık 240 TL. 
Yurtdışı: İki katı, 


Yolcu Salonu Kat 1 
j Şartnamesi İKMAL MER- 
KEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 27 Mayıs Han kat 3 adre- 


arkadaşların bütün çabalarına rağmen bir anda Halkın Birliği ve Halkın Gücü'nde ki arkadaşlar taşlar ve sopalarla birbirlerine girdiler." 

"Bu ortak açıklamanın bir kis- mı, Halkın Gücü kendi bildirisinde destek olarak kullanmış. Arkasın- dan da söyle diyor: 

“İşte olaya kimin sebep olduğu burada gayet açık ve fazla söz söylemeye gerek yok! Kaldı ki, provokasyonlarla proleter devrimcileri kavgaya sürükleyemeyince, ilk saldıran yine Halkın Birliği taraf. 
tarları olmuştur." . 

Bu kadarı anlaşılıyor, gelelim devamına: 

'Bugün o olayda, Halkın Gücü tarafından kimsenin dişinin kırılip başının yarılmadığı da herkesçe bilinmektedir. Eski Haydar Yoldaş' ın babası sapasağlam iken, "sopayla dövüldüğü şeklindeki adi ifti ra da ancak Halkın Birliği oportünistlerine yaraşır. " 


Evet burada duralım ve düşünüp tartışalım. Burada kimin saldırdığı nın ve kimin "siyasi cinayetleri protesto mitingini "sabote ettiğinin mi tartışması yapılıyor, yoksa kimin kimi iyice dövdüğünün mü? 

Olay 1977'nin Ekim ayında cereyan ediyor. Bölünmelerin sonucu kavgaya katılanların sayısının artmasından başka değişen pek bir şey de yok. Hâlâ aynı tartışma 'kim kimi dövdü?" Yeni çıkan guruplar da 


katılıyor tartışmaya: “Hangimiz daha güçlü?" Tabii tartışma gösterilere de dönüşüyor. Ve siyasi cina- 


yetler de sürüp gidiyor. Ve bu siyasi cinayetlere biran önce son verilmesini isteyen halk da soruyor "nasıl 


bitecek bu kavga?“ SOL NASIL BİRLEŞECEK? Hepbirlikte tar. 
tışalım. 
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Bağışta Bulun 


UNDAN bir süre 

önce, 19 Mart 1979 
tarihli Cumhuriyet ve Aydınlık gazetelerinde, 
"102 öğretim üyesinin Vietnam'ın Kamboçya'yı işgalini protesto ettiğini" belirten bildirisinin yayınlandığını okuyucular hatırlayacaklardır: 


“Birleşmiş | Milletler Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda, Vietnam" 
ın Demokratik Kamboçya'yı işgalini protesto ediyoruz. İşgalciler Demokratik Kamboçya topraklarını terk etmelidirler. Bütün halkımızı Demokratik Kamboçya'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlü- günü savunmaya çağırıyoruz", biçiminde formüle edilmiş olan bildirinin kaleme alınmasını zorunlu kılan olayları tekrarlamaya gerek yok. 
Ancak, bildirinin imzalanması ile yayınlanması arasında geçen günlerde- ki gelişmeleri kısaca özetlemek, asıl üzerinde durmak istediğim bir başka olayın açıklık kazanabilmesi (o yönünden, sanırım zorunlu olacak. 


1) Vietnam'ın Kamboçya'yı işgalini protesto bildirisini imzalayan degerli bilim adamlarından pek çoğu, Sovyet yayılmacılığının dünya halkları ve özellikle Orta Doğu" daki stratejik önemi dolayısıyla ülkemiz için yarattığı tehlikeyi göz önünde tutarak, böyle bir girişime katkıda bulunmak fikrini benimsediler. 


2) İmza kampanyası- nın sona erip bildirinin basına verileceği gün, bu kez, Çin ile Vietnam arasında Süregelen sınır ihtilaflarında silahlı çatışmanın başladığı, Çin birliklerinin Vietnam topraklarından içeri girdiği haberi, TRT bültenlerinde yer aldı. 

3) Bu yeni olay karşısında, protesto bildirisinin basına dağıtımı derhal durduruldu. 


KANDIRA KOCAELİ 


HALKIN SESİ 


KAMBOÇYA KONUSUNDA 
IKİ BİLDİRİ OLAYI 


VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 


Dr. Cahit Can 


Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asistanı 


4) Protesto bildirisini imzalamış bulunan öğretim üyelerinden yalnız ikisi, bu yeni durumda, imzalarını geri almak ihtiyacını duydular. 

Bu gelişmeler sırasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, 
Çin Halk cumhuriyeti" 
nin Vietnam'dan, Vietnam'ın da Kamboçya' 
dan çekilmesine ilişkin karar tasarısı, Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte tüm Konsey üyesi devletler tarafından benimsenirken, sadece, Çekoslovakya'nın o muhalefeti ve Rusya'nın vetosuyla karşılastı. 

Bu durumda, Ç.H.C. 
Vietnam'daki birliklerini geri çekmiş bulunduğu ve protesto bildirisinin 
“BM Güvenlik Konseyi kararı o doğrultusunda" ifadesiyle başladığı ve en önemlisi, bu protesto bildirisinin kaleme alınmasını zorunlu kılan şartlar- da, Güvenlik Konseyinin aldığı tutum karşısında hiç bir değişme meydana gelmediği göz önünde tutularak, bildiri basına verildi. 

Tüm basına dağıtılan protesto bildirisine yalnızca Cumhuriyet ve Aydınlık gazeteleri sayfalarında yer verdiler. 

İşte, asıl üzerinde du~ mak istediğimi belirtmiş olduğum olay, bildirinin adı geçen gazetelerde yayınlanmasından sonra başlatıldı. 


5) Protesto bildirisini 


imzalamış olanlardan 
SBF'li birkaç asistan, bildirinin gecikerek yayınlandığını öne sürerek, bir karşı-bildiriyi, kendi deyimleriyle bir "açıklama bildirisi"'ni imzaya açtılar. Bu yeni bildirinin metni şöyleydi: 

"19 Mart 1979 tarihli Aydınlık gazetesinde yayınlanan 102 öğretim üyesi imzalı bildiri konusunda şu açıklamayı 


zorunlu görüycruz. 


“Söz konusu bildiri, ilke olarak, ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesini ve özel olarak Kamboçya'nın egemenlik haklarının korunmasını savunmayı amaçlamaktaydı. Bu bildiri, Çin'in Vietnam'a saldırısından önce yazılmış ve imzalanmıştı. Dolayısıyla bu bildiri Çin'in uluslararası hukuku ve Vietnam'ın egemenlik haklarını hiçe sayan saldırısını onaylar biçimde yorumlanamaz ve kullanıla 


maz. 

Bu karşı-bildirinin, hazırlanış amacı, imzalattırılması yöntemi, kimlere hizmet ettiği ve meydana getirdiği sonuçları açısından, eleştirisine başlarken, ister istemez Şu sorular takılıyor aklıma: 

(a)Protesto bildirisinin yayınının, geciktirilmesi nedenleri açık olduğu halde, ilk bildiriyi imzaya sunanların , imzaların toplanmasından önce Ç.H.C' 
nin Vietnam'a saldıraca- 


Ne olduğumuzu anlayamadık! 


Hastabakıcı müstahdem, müstahdem hastabakıcı oluyor 


Bizler aşağıda imzaları bulunan, Kandia Sağlık Teşkilatında alışan (müstahdem, hastabakıcı, hademe, kaloriferci, şo- 


Resmi belgelerle 


KONTRGERILLA ve MHP 


för, kapıcı, vb.) sağlık emekçileriyiz. 
Sorunlarımız şunlar: 
Sağlık hizmeti bir bütün olmasına rağmen fiilen 


CIA'NIN 


TÜRKİYE'DEKİ 
KONTRGERİLLA 


TEORİSİ ve 


UYGULAMASI 


Kontrgerilla nedir? Nasıl kuruldu? Nasıl Örgütlendi? 12 Mart döneminde ve günümüzdeki faaliyetleri nelerdir? Bütün bunların cevabını resmi belgelere ve yaşanan olaylara dayanılarak ha-SA zırlanan bu kitapta bulacaksınız. 


N 
N 
1 


AYDINLIK 
YAYINLARI 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aynı işlerde, ya da aynı işlerin çeşitli birimlerin- de herkesin gücü oranın- da hizmet yapmasına rağmen aramızda diploma ve kadro esasına göre ayrım yapılmakta ve birçoğumuz tam süre çalışma yasası kapsamı dışına itilmekteyiz. 

.. Yıllardan beri en az 
günde 12 saat 2400 
lira maaşla her turlu zorluklara rağmen şikayetçi olmadan çalışmak: 
ta idik. R 

Hastanelerin hemşire kadrosu yeterli olmadığından, kadromuzun ne olduğuna bakılmaksızın hemşirenin görevi dahil tüm işler sırtımıza yıkılr. Şimdi bazı maddi haklar sözkonusu olunca 

ündeme, mesleki okul 

liploması ve hastabakıcı 

i sorunlar çıkarıldı. 

yrıca torpilli olanlar hastabakıcı iken müstahdem, müstahdem iken de hastabakıcı kadrosuna geçiriliyor. Bu durumda bizler arasındaki ayrıcalık huzursuzluğa sebep oluyor. 

Bizler huzursuzluğun kaynağı durumuna getirilen Tam Gün Yasasının tüm sağlık emekçilerine eşit ve adaletli bir şekilde uygulanmasını istiyoruz, 


Eşref Çalışkan, Şazi- ye Yaldız, MUZ ven Kavak, Kadir Köse, Enver Düşman, Hüseyin Ü.ger, Nizamettin Orcan, Şaban Umut, Nazife Aker, Abdullah * Kılıç, Nasif Karaman, Ahmet Alusman, Rafet Durak, ömer Yalçınöz, İbrahim Akın, Veysel Özcan, Hava Er, İsmail Umut, Kamil Özkaya, Saffet Oltan, Ziya Çetinkaya, Cemil Bayram, Bilal Sazan, Selvi Doğan, Saime Gürcan, 
Riyat Önür, Tevfik Ni. 
zam Dilek, Süleyman 
Açan, Halis zdil, 
Mehmet Sağlam, Ahmet Akın, Emine Gün- 
KES aban Özkaya, uri Zurlu, Huriye 
Şen. 


ğını bildikeri ve bildirinin yayınını bu yüzden geciktirdikleri şayiasını yaymaları kötü niyetli- bir tutum değil midir? 

(b) İlk bildirinin tüm basına dağıtıldığı ve hem Cumhuriyet, hem Aydınlık gazetelerinin bildiriye yer verdiği, karşı bildiri hazırlayıcıları tarafından bilinmek gerekirken, imzalarına başvurdukları kişilere sundukları metne yalnız Aydınlık Gazetesi nin adını yazarak, kuşku uyandırmaya kalkışmalari, bildiri o hazırlayıcıları bakımından, dürüstlükle bağdaşır mı? Nitekim, 
Cuma günü, bildirilerini, imzaya açılan metinden farklı biçimde (Aydınlık adı, "basın" sözcüğü ile değiştirilmiş, "102 imzalı bildiri" yerine yalnızca “bildiri” denilmiş, vb...) 

basına vermişlerdir. 
Dahası, karşı-bildirilerini imzalayanlardan, imzalarını geri çektiklerini söyleyenleri listeden çıkartmamış olmalarını nasıl açıklayacaklardır? 

(c) İmzaya açtıkları karşı-bildirilerinin ilk metninin sonuna "'dolayısıyla bu bildiri Çin'in uluslararası hukuku ve Vietnam'ın egemenlik haklarını hiçe sayan saldırısını onaylar biçimde yorumlanamaz ve kullanılamaz" cümlesini koyarak, böyle bir yorum ya da bu tür bir kullanma olmuş sanısını yaratmaya çalışırken, bizzat ilk imzaladıkları bildiriyi zede- 


GÖLKÖY ORDU 


topladık. 


bulamıyor. 


da kınardınız. 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


lemişlerdir. 

B. M. Güvenlik Konseyinin peş peşe verdiği kararlar sonunda, yalnızca Çekoslovakya ile başbaşa kalmış olan Sovyet hegemonyacıları, bu cümleyi, oVietnam'ı sureti haktan göstererek, Vietnam aracılığıyla Kamboçya'da halen sürdürdükleri işgalin dolaylı yoldan onaylanması olarak, "Bizim Radyo"ları kanalıyla yutturmaya çalışabileceklerdir. 

Üstelik, Vietnam'ın Kamboçya'yı işgalini protesto etmek dürüstlü- günü göstermiş kişilerin, eğer ÇHC'yi; de protesto etmek istiyor idiyseler, bunu ayrı bir bildiri aracılığıyla gerçekleştirme yolunu seçmeyip önceki yargılarını sulandırmaları, Kamboçya'da süregelen işgali artık haklı görmeye başladıkları izlenimini (o yaratmayacak mıdır? 

Gerçeğe bağlı kalma ve tarafsızlığını koruma kaygısı ile davranan bilim adamı, yıllardır kendisine yöneltilen "suskunluk" iddiası karşısında, bu kez ilerde sonuçları kendi yurdunun geleceğini de etkileyebilecek bir dış politika sorununa yürek lice yaklaşmış ve ilk bildiriye imzasını koymuş- 


tur. 
Bugün Kamboçya hal- 


kı, işgalci Vietnam'a karşı anayurdunu kurtarmak için savaşa devam ediyor. 
Çin birlikleri ise son askerine kadar Vietnam topraklarından çekilmiştir. Bu durumda, "tarafsızlığı kaybetmek" kaygısıyla ilk bildirideki imzaya gölge düşürmek, sağlam bir anti-emperyalist tutum olmamıştır. 


Sayın Ertuğrul Günay, sizi CHP” 
i.Bilen'in saylavı diye değil 


Yıllarca CHP'li vatandaşlar olarak CHP'ye oy topladık. Vatandaşlarla şahsınıza sosyal demokrat ve yurtsever bir CHP Milletvekili adayı diye oy 


li diye seçtik, 


Türkiye'de anarşiyi körükleyen Rusya'nın Beşinci Kolu sahte TKP ve Amerika'nın faşist örgütlerinden hesap soracağınız yerde şahsınız Rusya'yı alkışlamaya gidiyor. Hem de Helsinki'ye. 
Size oy verenler de bir gün bir kilo şeker parası Yüzde yüzlük zamlarla halka eza çektiriyorsunuz. Türkiye'nin başına bela olan IMF ile Türkiye'yi idare ediyorsunuz. 

Sayın Günay gerçekten bağımsızlıkçı olsaydınız Rusya ve Amerika'ya karşı tavır alırdınız. Rusya' nın desteğinde Kamboçya'yı istila eden Vietnam'ı 


Biz sizi milletvekili olarak gönderdik, İsmail Bilen'in saylavı olarak değil. Ecevit "sırtımızdaki keneleri atacağız” dedi. Evet 1981 seçimlerinde İ.Bilen'in saylavını ve CHP sırtındaki keneleri atacağız. Ordu halkına CHP adayıyım diyordunuz. 
Madem ki devrimcisiniz, niçin yalan söylediniz? 
Siz CHP adayı değil, TKP adayısınız. 

Sizin bu tutumunuzu nefretle kınıyoruz. 


Gölköy'den CHP'li bir delege 


(İsmi bizde saklı) 
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Komünist Hareketin 


lütfü oflaz 


Birazcık saygı... 


Milletvekili olmuş ama vekili olduğu milletin, milli ve manevi değer hükümlerine hürmet etmeyi unutmuş, yazık! 

Urfalı Celal Paydaş'ı kastediyoruz. 

Hani Diyanet İşleri Başkanına saldıran şu CHP Milletvekilini? 

Çekmiş rovelveri, dayamış Tayyar Altıkulaç' m şakağına: 

"Yap istediğim tayini!" 

"İmkansız yapamam, zira mecburi hizmetlidir tayinini istediğiniz o kişi." 

Mecburi hizmet, mizmet anlamam. Bu işi bitirmeden şurdan, şuraya adımımı atmam..." 

Atarsın, atmazsın derken ortalık karışıyor ve olay patlak veriyor. 

Altıkulaç; uğradığı silahlı saldırıya mı yansın yoksa kızgın milletvekilinin elinden kendisini kurtaran koruma polisinin yaralanmasına mı? 

Başka bir ülkede; bir din adamına, hem de makamında saldır bakalım sıkı mı? 

Alman Sosyal Demokrat Partili parlamenterlerin, kendi din adamlarına gösterdiği saygı bizimkilere ömek olmalı. 
Kafası iyiydi Paydaş'ın anlaşılan? 
Meclisle, Diyaneti birbirine karıştırmış; elini ve dilini ta oralara kadar uzatmış. 

Uzatıp, uzatmamak kendi bileceği iş. Fakat bir gün bir belaya çatacak, çarpılacak. 

Ancak o zaman Hanya'yı, Konya'yı ve de Urfa'yı anlayacak. 

Arkasını dayadığı sözümona o sol fraksiyon da kendisini kurtaramayacak! 

Vakit varken vazgeçsin bu efelik sevdasın- dan, yakışmıyor. 

Nitekim Halk Partililerin çoğunluğu da bu olayı hoş karşılamıyor. 

Karşılamıyor zira Altıkulaç şimdiki iktidarca Diyanet İşleri Başkanlığına atanmış aydın bir din adamıdır. y 

Yapıcı konuşmaları, davranışları hâlâ hatırlardadır. 

Kaldı ki Paydaş'ın savunması da dayanaksızdır. 

"Bir yakınımın tayini için, başkana giderek olayı anlattım. Bana 'Atama işlerine kimseyi karıştıramayız' dedi." 

Ya ne diyecekti? 

"Hay hay beyefendi derhal, başka bir emriniz var mı" diyecekti? 

Zaten partizanlık illeti bir oraya girmemiş- 


ti. 
İmamların, müftülerin tayinine de -MC gibi— partizanlığı bulaştırın da karşısına geçip seyrine bakın bari? 
Saldırıya uğrayan, Tayyar Altıkulaç'ın şahsında toplumun inançlarıdır. 
Toplumun inançlarına —inansa da, inanmasa da— her parlamenter saygı duymak zorundadır. 
Unutanlar hatırlatmak istedik. 


BULMACA 


SOLDAN SAĜA: 1) 
Buluş - Az tavlı (toprak). 
2) Tibetli Buda rahipleri- $ nin en büyüğüne verilen jals] ] 

G 


ad - Bir besin. 3) Aşın 7 anag AT 


DÜNKÜ 
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


baskı ve sıkıntı - Yemin, söz verme. 4) Çok zayıf ve güçsüz - Tersi bir deri hastalığı. 5) Bir harfin okunuşu - Çar ordusunun Erzurum'dan kovuluşu sırasında ortaya çıkan bir kadın kahramanımız. 6) © yer' anlamında bir sözcük - Büyük kentlerde bir süreden beri mavi berelilerin koruduğu. 7) Çok gezen, seyyah - Tersi kolay kandırılan, avanak. 8) Bir meyva - Gerçekte olmayıp zihinde tasarlanan, mevhum, 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Belli bir düşüncenin, öğretinin teorisini iyi bilen, önde gelen temsilcisi. 2) Afrika yerlilerinin müziğinden esinlenerek ortaya çıkarılan bir Batı Müziği türü - Ermiş olan, derviş. 
3) Tersi eşyaları parlatmakta kullanılan bir madde - Üye. 4) Er azığı - Gramın kısa yazılışı, 5) Yelesi olan. 6) Çok değerli bir maden - Tersi kimyada Kalay'ın simgesi. 7) Kimyada Lantan'ın simgesi - Tersi pamuktan dokunma kumaş. 8) Kör - İhanet eden. 9) Bir Afrika ülkesi, 10) Marangozlukta kullanılan bir yapıştırıcı madde. 11) Vesairenin kısa yazılışı - Çin'in para birimi. 12) 'Kısa' karşıtı - Yabancı. 


Bu kitapta” 
ÇKP'nin ° 
SBKP'nin 
30 Mart 1963 
tarihli mektubuna verdiği cevap ile dünya devrimci a zi hareketi içinde 

Genel Çizgisi "Dokuz Makale" l diye anılag ve ünlü mektubu yorumlayan yazılar ve belgeler yer almaktadır. 
Yazılar ve 
Belgelerin büyük bir kısmı 
Türkiye'de 
OR ilk defa 

Ca lu-Istanbul yayınlanmaktadır. 


Uluslararası 


35 LİRA 


AYDINLIK 


YAYINLARI! 


31 Mart 1979 


Dün İstanbul'da bulunan İranlılar,İran Konsolosluğunda saat 09.00'da baş- 


s 


ISTANBUL'DAKİ IRANLILAR DA KONSOLOSLUKTA OYLAMAYA KATILDILAR 


İSTANBUL 


layan İslam Cumhuriyetini "kabul" veya "red" oylamasına katıldılar. 


Konsolosluk yetkililerinin verdikleri bilgilere göre İstanbul'da iki bin İranlı" nın oy kullanması bekleniyor. Oy pusulalarında kabul ve reddedilecek husus- 


lar şu şekilde belirtiliyor: 


ski rejimin yerine "İslam Cumhuriyeti kurulacak buna ait kanun esasi 


milletin tasvibinden geçecektir." 


Oylama bugün saat 19.00'da sona erecek. Sayım sonuçlarının 1 Nisan günü 


açıklanması bekleniyor. 


Bu arada, oylamaya katılan İranlıların bildirdiğine göre bir grup CİSNU (Öğrenci Federasyonu) taraftarı genç, konsolosluk ay are referandum “yapılmasını engellemek istedi. Homeyni yönetimiyle, Şah re bir fark olmadığını iddia eden göstericiler polisin müdahalesi üzerine dağılmak 


zorunda kaldılar. 


İran da referandum 


© Bazergan, "Israil ve Güney Afrika dışında bütün ülkelere petrol satacağız” dedi 


©Şah, Bahama Adaları'na yerleşiyor 


TAHRAN(AJANSLAR) 

İran'da 30 Martta başlayan halk oylaması (referandum) bugün sonuçlanacak. Beş gün içinde oy'amanın kesin sonucu- nun belli olacağı bildiriiyor. Gözlemciler, İslam Cumhuriyetinin büyük bir çoğunlukla kabul edilezeğine mutlak gözüyle bakıyorlar, 

Halk oylamasına 16 
yaşını doldurmuş herkesin katılabildiği haber verildi. Yapılan açıklamaya göre, yarım milyonu bulan askerlerle birlikte 12 


milyonun üzerinde oy kullanıldı. 

Bilindiği gibi, "Halk Fedayileri", bazı Kürt 


ve Türkmen grupları, oylamayı boykot edeceklerini açıklamışlardı. 

Öte yandan halk oylamasının yapıldığı dün de, ülkenin Kuzey Doğusun- da Türkmenlerin gösterilere devam ettikleri bildiriliyor. Gösterilerin en etkin olduğu Kunbed-i Kabus kasabasının bulunduğu Mazanderan bölgesinin İran ordu birliklerince Batıdan kontrol altına alındığı açıklandı. 

Gösteri yapan Türkmenler, Türkmence eğitim, bölgesel özerklik ve toprak talep ediyorlar. 


BAZERGAN'IN 
DEMECİ 


Önceki gün Fransa televizyonuna bir demeç veren fran Bâşbakanı 
Mehdi Bazergan, İsrail ve Güney Afrika dışındaki bütün ülkelere petrol satacaklarını bildirdi. 

Bazergan, "Bizim dev- 
'rimimiz zorbalık ve emperyalizm politikası uygulayan İsrail'e düşmanlığımız ile aynı zamanda doğdu, ancak bu düşmanlık genel olarak Yahudilere karşı değildir" dedi. 


İran Başbakanı daha sonra, hükümetinin Filistin Kurtuluş Örgütüne yaptığı yardımı artıracağını söyledi. Demecinde, İran'daki idamlar meselesine de dêğinen Bazergan, şöyle dedi: 

“Eğer bunları testo ettiysem, verilen cezaları değil, yargılamaların biçimini protesto ettim. Adil vehakkaniyet: 
li bir biçime saygı göstermek gerekir. "Bazergan ayrıca, Ayetullah Homeyni'nin de, sanıklarn haklarına saygı gösterilmesi konusunda kendisiyle hemfikir olduğunu belirtti. 


pro- 


ŞAH BAHAMA 
ADALARINA 
GİTTİ 


3 aydır Fas'ta bulunan 
sabık İran Şah'ının dün Bahama adalarına hareket ettiği açıklandı. Şah' ın Fas'tan ayrıldığını Fas Hükümeti bir bildiri ile açıkladı. 

Daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD'ye yerleşme istediğini söyleyen Şah Pehlevi, Fas'ta bulunan Amerikan diplomatlarının uyarısı üzerine ABD'ye gitmekten vazgeçti. Atlas Okyanusunda, Küba'nın kuzeyin- de bulunan Bahama adalarına hareket eden Şah'ı “kendi güvenliğini koruyamamak ve İran'daki Amerikalıların güvenliğini tehlikeye atmak" kuşkusu yüzünden ABD'nin sabık Şah'ı kabul etmediği bildiriliyor. 


fotoğraflar: 
ÇİĞDEM KöMÜRCÜOĞLU 
SABIT YÜRÜRDURMAZ 


RAN Halk Mücahitleri 

ü'nden bir yöneticiyle görüşmek üzere Tahran Üniversitesi'ne gittik. Tahran Üniversitesi'nde çatışmalar sırasında kurulan barikatlar hâlâ duruyordu. Üniversitede büyük bir hareket vardı. Bahçenin içinde ve dışında öğrenciler öbek öbek toplanmışlar, hararetle tartışıyorlar, Her yerden canlılık fışkırıyor. Eskiden bu üniversitenin hali nasıldı diye düşünüyoruz. Tahmin etmek zor degil. İki üç kişi biraraya gelip konuşamazmış. Üniversite içinde rastladığımiz bir genç bizi, Mücahitlerin üniversitenin iki - üç sokak ötesindeki “karargahına götürüyor. Kapının karşısında bir zırhlı araç bekliyor. Bu aracı ertesi gün kaldırdılar. Kapının önünde de silahlı nöbetçiler var. Arandıktan sonra dört katlı binaya giriyoruz. 

“TUDEH İHANET ETTİ" 

Görüşeceğimiz yönetici meşgul olduğu için küçük bir odada bekliyoruz. 
Duvarlarda şehit düşen mücahitlerin resimleri asılı. 17-18 yaşlarında bir genç hararetle pankart yazıyor. Sağdan soldan konuşmaya başlıyoruz. 
Hapisten yeni çıkmış, Laf dönüp dolaşıp Tudeh'e geliyor. Tudeh hakkında ne düşündüğünü soruyoruz. "Tudeh ihanet etti” diyor nefretle. Sonra masanın üstünde duran bardağı alıyor. “Bunu görüyor musunuz?” di- 

e Soruyor, Eliyle odayı göstererek, 'Bunun içinde bu bardağın yeri nedir? Tepesine bir tane indirirsin, ezilir'' diyor. İran'da Tudeh'i hemen hemen kime sorsak aşağı yukarı aynı cevabı aldık. Ne var ki gerek mücahitler. gerek halk fedaileri arasındaki “maceracılık siyasetsizlik ve Rus tehkesi karşısındaki uyanıksızlık, Tudeh konusuna da yansıyor. Geçici hükümetin kurulmasından sonra özellikle Tahran Üniversitesi'nden yönetilen muhalefet ve bazı eylemlerde, Tudeh'in parmağını göremiyorlar. 

“DEVRİMİMİZ HENÜZ 
BİR ADIM ATTI" 

Mücahitlerin yöneticilerinden biriyle görüşmeye başlıyoruz. Fotoğraf çekmemize izin vermiyor. Ağır baskı döneminden kalan bir çekingenlik bu. “İran'daki siyasi durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?”” Oo sorumuzu şöyle cevaplıyor. 

'Devrimimizin yalnızca bir adım attığını düşünüyoruz. Önderler bu devrimi sürdürmezlerse, yenemeyiz. 
Şu anda emperyalizmin bu ülkeye geri gelmesine izin verirsek, 25 yıl önce olduğu gibi uzun süre burada kalır. 
Tarih tekrarlayabilir. Esas sorun ordu ve hükümet görevlilerinin seçilmesi. 
Gerçek halk ordusunu yaratmak zorundayız. Hükümet görevlilerini de halk seçmeli." 

Sovyetler Birliği'nin bir tehdit oluşturmadığını ileri sürdükten sonra, “Zaten bugünlerde ülkemizi ele geçirmenin kolay olmadığını düşünüyoruz 'diyor. 

“Peki ya Tudeh Partisi? Onun vasıtasıyla halkın birliğini bölmeye çalışabilirler?"" sorumuza karşı şunları söylüyor. 

“Evet, 


Tudeh Partisi Rusya'ya 


rejimi arasında hiç 


bugün sonuçlanacak 


(ÖZEL) 


bildiriliyor. 


geçtiğini belirtiyorlar. 


Hatırlanacağı 


lentiler laşmasından 


nmr 


pılmamasını istemişti 


EE REEER 


ibya'nın sınıra yığınak yapması Y üzerine 


Mısır ordusu alarma geçirildi 


Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın Washing ton'dan ayrılmadan önce, Libya Lideri Albay Muammer'Kaddafi'ye yaptığı çağrının herhangi bir etkisi olmadığı, tam aksine Libya'nın Mısır sınırında yoğun bir askeri faaliyet sürdürdüğü 


Mısır Savunma Bakanlığına yakın çevreler, son durum üzerine Mısır ordusunun alarma 


Batılı gözlemciler Libya'nın bir yandan U ganda'ya müdahale etmeye hazırlanırken, bir yandan da Mısır'a karşı bir saldırı harekatına girişmesinin zayıf bir ihtimal olduğunu ifade etti. Aynı kaynaklar 4 bine yakın Kübalı ve Doğu Alman danışmanın Libya'da bulunduğunu bildirdi, Libya'da bulunan batılı diplomatlar da, ülkeye giren Sovyet askeri malzemesinin son zamanlarda artmasına dikkat çekiyorlar, üzere, Enver Sedat'ın Kudüs'ü ziyaret etmesinden sonra, Mısır Devlet Başkanı- nın Libyalılar tarafından öldürüleceği, Libya'nın Mısır'a savaş açacağı yoğunlaşmıştı. 
sonra daha da sık olarak basına yansıyan bu söylentiler ve Libya'nın Mısır sı askeri yığınak yapması üzerine, Sedat, Kaddafi'ye vaptığı uyarıda, savaş politikasından vazgeçmesini ve Sovyetlerin kışkırtmalarına ka- 


Re dee öle er SEDDAR 


KAHİRE 


hatta toplantıya yolundaki söy i 
Mısır-İsrail barış an lar bu arada, 


em ma mer le a ii em am yan b en emr mm Gn ann ema m m m amm mam ea Me 


tumlarını 


DIŞ HABERLER 


27 Martta 
başlayan 19 Arap ülkesinin Dışişleri ve Bakanlarının 


kadar ara verildi. Bakan- 


gidecekler seviyesinde temaslardan sır'a karşı lemler konusunda son tu- 


ler, Ancak, 


bistan ve Bahreyn Dış 


Mısır'ı tecrit planı boşa çıktı 


© Arap Dışişleri Bakanları, hükümetlerinden 

konu üzerinde son tutumları hakkında 

bilgi edinmek üzere ülkelerine döndüler 

e FKö-irak Ortak Bildirisi, Mısır'a karşı sert önlemler almayan ülkelerin liderlerinin devrilmesini istedi 

e Arafat, Moskova'ya gitmeye hazırlanıyor 


, i işleri Bakanlarının Bağ-SER visi dat'a dönüp dönmeye-Bağdat'ta cekleri konusunda bir 


açıklama yapılmadı. 


Maliye atıldığ FKÖ- IRAK katıldığı ue bee 
Pazar gününe ORTAK BİLDİRİSİ 


Filistin ülkelerine gütü, Bağdat ve hükümet yapacakları sonra, Mr alınacak ön- 


Irak yayınlayarak, 


belirleyecek 
Suudi Araülkeleri 


İran Halk Mücahitlerinin ölen bir üyeleri için Tahran Üniversitesinde yaptıkları onur töreni. 


HALK MÜCAHİTLERİ KUŞKULU: 


“Hükümet gerekli adımları atmazsa ne olacağını söylemek zor” 


bağlı. Ama onların bu devrimde hiç bir rolü olmadı. Halka sorarsanız Tudeh'i desteklemediğini söyler." 

Halk Fedai gerillaları ile pek çok konuda aynı şeyleri savunduklarını hatırlatıp, Fedailerle ittifak yapıp yapmamayı düşündüklerini soruyoruz. “İleride ittifak yapabiliriz. Biz bütün grupların emperyalizme karşı büyük bir grup oluşturmasının doğru olduğunu düşünüyoruz" diyor. Sonra geçici hükümete karşı izleyecekleri siyaset konusunda şunları söylüyor: 

“Biz bu hükümete yardım etmek gerektiğini düşünüyoruz ve yardım edeceğiz. Geçmişte yaşadığımız deneyleri, yapılmasını gerekli gördüğümüz şeyleri onlara söylüvoruz. Ön- 


LİDERLER 
GRUPLAR 


Kurucuları tutuklandı 


larla her alanda çalışmaya hazırız. 
Ama gerekli adımları atmazlarsa ne olacağını söylemek zor. Eğer emperyalizmin üyelerinin hükümete sızmalarına, yönetimi denetlemelerine izin verirlerse bu hem onlar için hem de bizim için tehlikeli olur.Çünkü çizgimiz aynı, Ama bunu yapmazlarsa ne yapabiliriz. Çizgimizi ayırmak zorundayız." 


"PAZAR BİZE KARŞI 


““Homeyni'nin mücahitleriyle farkınız nedir?" diye soruyoruz. 

"Bunu anlatmak zor" diye gülüyor. "İslamiyet konusundaki görüşlerimiz ayrı. Biz İslamın insanların farklı düzeylerde olmasına karşı olduğunu düşünüyoruz. Onların bazıları buna hayır diyor. 

“Biz emperyalizme karşı mücadele etmek icin ayrı bir örgütümüz ol- 


ması ve güçlü olmamız gerektiğini düşünüyoruz, Biz önderi olan güçlü bir örgüt istiyoruz. Onlar böyle düşünmüyor." i 

“Ayrıca onlar pazara yakın. Pazar onların bizi desteklemesini istemiyor. 
Ama Ayetullah Homeyni'yle aynı görüşteyiz. Ona saygı duyuyoruz, O olmasaydı bu durumda olmazdık," 

Ayrılmadan önce son olarak İran' ın inşa edilmesinde nasıl bir rol alacaklarını soruyoruz. “Yabancı emperyalizmin elini kesmeliyiz. Bugüne kadar emeğimiz yabancı ülkelere gitti, Bunu yaparsak ekonomimiz düzelir 'diye cevaplıyor. 


YARIN: 
Halk Fedaileri 


İran Halk Mücahitleri Örgütü 


1963 yılında"Iran özgürlük Hareketi*Şah rejimi tarafından kapatıldı 


Bu hareketin kurucuları Ayetullah Talegani, Ba 


zergan ve özellikle bazı mühendisler 1965 yılında İran Halk Mücahitleri Örgütünü kurdular. Bu örgütün üyeleri ve sempatizanları genellikle Ali Şe 


riati'nin 


verdiği konferanslardan etkilenen gençlerdi. 


Halk Mücahitleri 


1970 başlarına kadar esas olarak ideolojik ve siyasi mücadele yürüttüler. 


İran'da en güçlü örgütlerden biri oldu. 


Halk Mücahitleri örgütü 1970'lerden sonra karşılaştığı ağır baskılar sonucu, eski çizgisinden ayrılmaya, stratejisinde değişiklik yapmaya, İran için tek kurtuluş yolunun yalnızca silahlı mücadele olduğunu savunmaya 


ve şehirlerde gerilla mücadelesi yürütmeye başladılar. Bu arada 


rgüt ağır 


darbeler yedi ve üyelerinin yüzde 90'ını tutuklandı. Saflarına SAVAK sız- 


dı. Örgüt 1975 yılında aniden "Marksist 


olduğunu ilan etti. Mücahitler 


arasında büyük bir kargaşalık başgösterdi. Hatta bir ara birlerini öldürdüler ve terörizme battılar. İslam Mücahitleri ve Marksist Mücahitler diye ikiye ayrıldılar. İslam Mücahitleri, İran Halk Mücahitleri Örgütüne sahip çıktılar. "Marksist'' Mücahitleri son aylarda yeniden bölündüler. Saflarına revizyonistler sızdı. Bir kısmı Rah-ı Azadi (İşçi sınıfının özgürlük yolu) adı nı aldı. Diğeri ise Peykar (İşçi sınıfının özgürlüğü için savaş örgütü) adını aldı. Peykar'ın içinde Sovyet yanlısı Tudeh'in militanları özellikle etkili Zaten bu grup "Komünistler Birliği"' adlı revizyonist bir örgütle ortak ey- 


lem yapıyor. 


Son çarpışmalar sırasında aktif bir rol alan Halk Mücahitleri Örgütü- 


nün somut bir program ve siyaseti yok. Rusya konusunda ise Halk Fedailerine benziyor: Sovyetler Birliği'ne ve Tudeh'e cak Sovvetler'den bir tehlike gelmiyor diyorlar. Örgüt tek te 


hâlâ ABD'yi görüyor. 


tutumu şiyız. Àn 


ike olarak 


Zaten Mücahitler İslam, Fedailer "'milliyetçi solcu" olduklarını ileri 


sürüyorlar ama görüşleri, eylemleri birbirine çok bi 


nziyor. 


Iran Halk Mücahitleri Lideri Mesut Recebi . 


Kurtuluş Ör- 
Toplantısını düzenleyen ev sahibi ile bir ortak bildiri “Mısır-İsrail Barış anlaşmasını kınamayan ve Mısır'a karşı siyasi ve ekonomik ambargo uygulamayan Arap liderlerinin dev- 


rilmesi" 
sürdü. 

Gözlemciler, özellikle 
FKÖ, Suriye ve Libya' 
nın savunduğu bu görüşün bugün Irak tarafından da kabul edilmiş olmasına dikkat çekiyorlar. 

Bilindiği gibi, FKÖ- 
Irak Ortak bildirisinin içeriği esas olarak, Bağdat toplantısında 19 
Arap ülkesinin onaylama- 


gerektiğini öne 


sı için hazırlanan karar tasarısıdır. Suudi Arabistan'ın Mısır'ı tecrit etmeye yanaşmaması 


üzerine, sözkonusu tasarı, son olarak FKö-lrak ortak bildirisi olarak yayınlandı. 

ARAFAT, MOSKOVA 
GEZİSİNE 
HAZIRLANIYOR 

FKÖ'nün önerilerinin 
Bağdat zirvesinde kabul edilmemesi üzerine Filistin Kurtuluş Örgütünün lideri Yaser (o Arafat'ın Moskova'ya bir ziyaret yapacağı öğrenildi. 

Fransa radyosu bu ziyaret o konusunda şu 


yorumu yaptı “Bu 
Arafat'ın Moskova'ya yaptığı 18. ziyarettir. 


Böyle bir ortamda yapılan bu ziyaret, Moskova'nın FKÖ'ye ne kadar önem verdiğini gösleriyor. Aslında, Kremlin ile FKÖ arasındaki ilişkilerin geçmişi pek de parlak değildir. Çünkü Sovyetler ilk 'önceleri Fifis tinlileri tedhişçilikle suçlamışlardı. Daha sonraları 
1974 yılının Ağustos 
ayında, Sovyet yöneticileri, Filistin meselesinin çözülmesi için tek çıkar yolun Cenevre Konferansı olduğunu öne sürdüler Ama, Sovyetler Birliği hiç bir zaman kendisinin devre dışı bırakıldığı bir barış anlaşmasından y: lmadı. Bu yüzden 
Red Cephesi aracılığı ile Mısır'a ve anlaşmaya karşı büyük bir propaganda yürüttü. 

24 Martta Gromiko, 
Şam'a gittiği zaman Hafiz El Esad ile görüştü, sonra da Arafat ile konuştu Şimdi Arafat, Moskova'da Brejnev tarafından kabul edilmeyi bekliyor" 

SURİYE DEVLET 
BAŞKANININ 
FAHRİ KORUTÜRK'E 
GÖNDERDİĞİ 
MESAJ 

Suriye Devlet Başkanı 
Hafız El Esad, Türkiye Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e Mısır-İsrai| Barış anlaşması ile ilgili bir mesaj yollaya rak, bu anlaşmanın BM kararlarına aykırı oldu gunu öne sürdü 

Şam'daki Türkiye Bü yükelçiliği aracılığı ile yollanan mesajda, Suriye Devlet Başkanı Orta Doğu sorununa bulunacak adil ve kalıcı çözümün, İsrail'in işgal ettiği bütün Arap topraklarından çekilmesi ve Filistin halkımın ulusal haklarının garanti altına alınması ile sağlanabileceğine işaret etti. 

Suriye Devlet Başkanı Esat'ın benzeri mesajları Yunanistan ve Avusturya Devlet Başkanlarına da 


- gönderdiği öğrenildi. 


ENVER SEDAT'IN 

CARTER'E MESAJI 

Alman yetkilileri ile Bonn'da temaslarını sürdüren Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, ABD Başkanı Carter'e bir mesaj göndererek, kendisine teşekkür etti. Sedat mesajında şunları belirtti: “Mısır, Orta Doğu'da toptan bir barışın yerleşmesi ve Filistin halkının meşru haklarına yeniden kavuşması uğruna Çabalarınızı (o sürdüreceğinize inanmaktadır." 


önerdiği bildirildi. 


1974 yılından 


lardan beri 


na sunuldu. 


Sağlığının bozulması nedeniyle görevinden alınan Başbakan Manea Manescu 


Romanya 

Başbakanı 
Manescu 

görevindenayrıldı 


@ Manescu, hastalığı yüzünden aylardır toplantılara katılamıyordu 


e Romanya Komünist Partisi başbakanlığa İlie Verdet'i önerdi 


Bükreş Radyosu, Romanya Başbakanı Manea Manescu'nun görevinden ayrıldığını bildirdi. 
Romanya Komünist Partisi Merkez Komitesi tarafından alınan kararda, Manescu'nun sağlık nedeniyle görevini terkettiği  _ 

Devlet Başkanı ve Romanya Komünist Partisi Başkanı Nikolai Çavuşesku Başkanlığında toplanan Parti Merkez Komitesinin Manescu' dan boşalan başkanlık görevine İlie Verdet'i Merkez Komitesinin bu kararı oy birliği ile alındı. 

Romanya Komünist Partisi Merkez Komitesi tarafından bu konuda yayınlanan bildiride, Başbakan Manescu'nun sağlığı ile ilgili nedenler bildirerek görevden alınmasını kendisinin istediği ve bu isteğin Merkez Komitesi tarafından uygun görüldüğü açıklandı, eri başbakanlık görevini yürütmekte olan Manea Manescu 63 yaşındadır. 
Omurgasından rahatsız olan ve bu yüzden sürekli olarak tedavi altında bulunan Manescu aytoplantılara 

Yeni Başbakan adayı Verdet kan Manescu gibi bir iktisatçıdır. Verdet'in başbakanlığa getirilmesi konusu Parti Merkez Komitesi tarafından dün parlamentonun onayı- 


BÜKREŞ (AA) 


bildirildi. 


katılamamakta idi. 
e Eski Başba- 


İspanya Emekçiler Örgütü (ORT) ve İspanya işçi Partisi (PTE) birleşmeye karar verdiler 


MADRİD (ÖZEL) 


ORT ve PTE Merkez komiteleri İspanya Genel 
ecim! len sonra, 11 
M puklar ortak da tek bir Mark partide bir 


toplan sist-Leninist leşmek için girişmek kararı aldılar Yayınlanan © bildiri de sunlar yeralmaktadır 


hazırlıklara 


“Birleşik partinin ide temeli Mao Ze 

evrensel değeri zengin 


olojik 

dung'un olan katkıları ile leşmiş Mar -Leni nizm'dir. Birleşik purli modern revizyoniz mi İŞÇİ 


smıfı o saflarındaki o baş düsman olarak görür. Üç Dünya Teorisini dünya daki temel çelişmelerin sentezi olarak kabul edi yoruz. Üç Dünya Teori ši proletaryanın. uluslar arası slratejisinde klavu zudur 


Devlet ara sındaki dünya hegemon yası için rekabel bir sa vaş tehlikesi yaralmakla dır. İki Süper Devlet ara sında Sovyetler Birliği 


İki Süper 


en saldırgan olamidir ve bu» yüzden de dünya çapinda o Pegemonyacılığa karşı mücadelenin baş hedefidir." 


Ortak bildiri iki süper devlele karşı Avrupa'nın birliğini savunmakta ve İspanya'nın Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üye Olmasını desteklemektedir. Bunun yanı sı ra İspanya'nın NATO'ya girmesine ve mevcut ikili anlaşmaların yenilenmesine karşı çıkmaktadır. 
Ortak bildiride şunlar da kaydedilmektedir 


“Devrimin bu günkü aşamasındaki stratejik amaç mali ve tekelci bur juvaziyi devirmek, mili bağımsızlık ve egemenliği gerçekleştirmek ve sosyalizm yolunu açmak için devrimci demokralik bir iktidar Rurmaklır." 


0 bildiri İspanya" 
da yaşayan milliyetlerin birliğini savunmakta, bunun için de milliyet lerin bütün demokratik haklarının sağlanmasını şarl görmektedir. 


Yemen'in birleştirilmesini 


sağlamak için 


Güney Yemen Devlet Başkanı istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı 


KUVEYTAA) 


Güney Yemen Devlet Başkanı Abdül Fettah İsmail, Güney ve Kuzey Yemen'in birleştirilmesini ve Kuzey Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in birleştirilmiş Yemen'in Devlet Başkanı olmasını sağlamak amacıyla görevinden istifa etmeye hazır olduğunu 


açıkladı 


23 Şubat günü Güney Yemen Kuvvetlerinin Kuzey 


Yemen'e başlattıkları saldırı ve işgalle başlayan sava: * 


şın sona erdirilmesinden sonra başlayan görüşmeler Kuveyt'te sürüyor. Zirve görüşmelerinin ikinci gününde iki tarafın heyetleri önünde istila kararını açıklayan Abdül Fettah İsmail! ,Kuzey ve Güney Yemen ara- 


sında uzlaşmazlık konusu olabilecek sorun bulunmadığını söyledi 


herhangi bir 
Güney Yemen Devlet 


Başkanı İsmail ,böyle bir birleşmenin ülkenin yararı- 


na olacağı görüşünü savundu ve kararını iyice dü dükten sonra açık yüreklilikle 


verdiğini bildirdi. 


Abdül Fettah İsmail, görüşmelere katılan Güney Yemen heyetinin bundan böyle Kuzey Yemen heyetinin denetimi altındaçalışmasını da öğülledi. 


31 Mart 1979 


Tekstil Sendikası Çukobirlik Şube Başkanı Ömer Fethi Gürer, basına açıklama yaptı 


“Anti-faşist, anti-emperyalist çizgide, 

işçi sınıfı çıkarları doğrultusunda uğraşımızı devam ettireceğiz” 


© Gürer:”Her türlü şiddet eylemine karşıyız. 
@ insanları ezerek, bir yere varılamayacağı fikrindeyiz” 


ADANA(ÖZEL) 


Tekstil Sendikası Çu kobirlik Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Ö Fethi 
Gürer Şube Yönetimine seçildikten sonra yaptığı ilk basın toplantısında “Anti-faşist, anti:emper yalist bir ,çizgide' işci sı nıfının çıkarları doğrul tusunda uğraşımızı de vam ettireceğiz" dedi 
25 Mart 1979 günü ya 
pılan kongreyle o Şube Yönetimine seçilen Ö 


Fethi Gürer açıklamasını şöyle sürdürdü: 

"Sendika Genel Mer kezinin kayyumda olması nederiyle müteşebbis yönetim kurulu alanama dı. Zamanın bölge tem sileisi tarafından bir yö netim atandı ise de işci lerin topladığı bir imzay la görevden alındılar Yerlerine geçici bir yöne tim atandı 

25 Mart günü yapılan 
seçimlerde demokratik sol güçlerin oluşturduğu 


İş ve İşçi Bulma Kurumu çalışmalarını düzenieyen yönetmelik yürürlüğe girdi 


İş ve İşçi Bulma 
Kurumunda eşgüdüm sağlamak için Başkanlar Kurulu oluşturuluyor 


Kurumun çalışma hayatında daha faal olması amaçlanıyor 


ANKARA(AA) 
İş ve İşçi Bulma Ku rumu birimlerini ve işçi statüsü dışındaki perso nelin görev, yetki ve so rumluluklarını düzenle yen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 
Yönetmelikte kuru mun, işçileri elverişli ol dukları yerlere yerleştir meyi, çeşitli işler için iş çiler bulmayı kamu göre vi olarak devlet adına yaptığı belirtiliyor, diğer görev ve yetkileri şöy le belirleniyor: 
"Ekonomik ve sosyal yaşamın Tam Çalışma || kesine göre düzenlenmesi ile ilgili politikaların o luşturulmasına ve yürü tülmesine yardımcı ol mak, tüm işgücünün üre tim sürecine ve ilgili hiz metlere girişini sağlamak Tüm çalışanlarla ilgili olarak statüleri, öğrenim durumları meslek dene 


yimlerini içeren kayıtları tutmak işgücünün yerin de kullanılması konusunu irdelemek. 


olarak geçen mark tutarında bildirdi. 


kiyle karşıladılar. 


İş ve meslek dalları a 


nalizleri yapmak, meslek- 


leri tanımlamak, kodla mak ve Türk Meslekler Sözlüğünü hazırlamak 

Engellerin ve eski hükümlülerin işe yerleşlirilmelerine ilişkin özel önlemler almak, bu amaçla aki rehabilitasyon merkezleri kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğini sağlamak." 

Yönetmelikte kurum personelinin davranışları ile kasıt, hala, savsaklama ve ilg likten doğacak maddi ve manevi zararlardan doğrudan kendi sinin sorumlu olacağı da kaydedilmiş, personelin görevinin gerektirdiği yetkiye sahip bulunduğu ve sorumluluğun etkisi ile orantılı olduğu bildi rildi 

İş ve İşçi Bulma Ku rumunda eşgüdümü sağla mak amacıyla Başkanlar Kurulu oluşturulmasının hükme bağlandığı yönetmelikle, atamaların ata ma komisyonunca yapıl ması öngörüldü 


N 


HADİ ULUENGİN BİLDİRİYOR 


Bulgaristan Hükümeti geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, Bulgar topraklarından transit 
her araba için 50 dolar ya da 100 
“ayak bastı 


parası alınacağını 


Bulgaristan'a girişte levaya çevrilecek olan bu paranın harcanmayan bölümünün, ülkeden çıkışla yeniden döviz olarak geri alınması da yasaklandı. 

Böylelikle, Batı Avrupa ülkelerinde çalışan ve yıllık iznini Türkiye'de geçirmek için otomobilleriyle Bulgaristan'dan transit geçen on binlerce yurttaşımız, gidiş ve dönüşlerinde Bulgar hükümetine 50 dolar haraç ödeyecekler. 

Türkiye'ye dönerken, zaten zorunlu olan Bulgar vizesini almak içir kucak dolusu para veren işçilerimiz “komşunun” bu yeni kazığını büyük bir tep- 


Yugoslavya'dan Kapıkule sınır kapısına kadar olan Bulgar topraklarının 500 km'yi geçmediği ve bu mesafenin ortalama 50 litre benzin harcanarak 
8 saate yakın bir sürede kat edildiği gözönüne alınırsa, her geçişte 100 markın yol masrafları için harcanmasının olanaksız olduğu ve Bulgarların bu önlemi işçilerimizin alın teriyle kazandıkları dövizlere el koymak için aldıkları anlaşılıyor. 

Bulgaristan'dan transit olarak geçen işçilerimiz, zaten bu ülkede alınabilecek her şeyin yalnız ya- 


listeyle yönetime geldik Demokratik solcu olarak kendi görüşlerimizden ta viz vermeksizin diğer gö rüşlere de saygılı olduğu muzu belirtiriz 

Nereden gelirse gelsin şiddet eylemlerine karşı olan bizler, insanları eze rek bir yere varılamaya cağı fikrindeyiz. Ancak bu tanımlamamızın icin de şiddet eylemleriyle e zilenleri sindireceğini sa han bazı beyni yıkanmış dahil etmemek 


uşakları gerekir 

Antisfaşist, o antiem peryalist olan bizler işçi lerin sorunlarını ön plana alarak, işçi sınıfının çı karları doğrultusunda uğ raşımızı devam ettirece ğiz 

Mayıs ayı icinde yapı lacak toplusözleşmede güneyin en buyük toplu sözleşmesini imzalamayı hedef alıyoruz. İşçilerin ekonomik ve sosyal haklarını almak ve korumak için göreve geldik, verilen görevi layıkıyla yerine ge tirmeye çalışacağız." 


a 


işgi-sendikammı 


Mersin Soda işçileri, bugün 


miting yapıyor 


iGD' lilerin yönetimindeki 

Petrol-iş Şubesi, mitinge çağrılırken, Çimse-iş” in Maocu diye çağrılmaması tepkiyle karşılandı 


MERSİN (ÖZEL) 
Mersin Soda işçilerinin bugün Mersin'de bir miting yapacakları bildiriliyor, Mersin Soda 
da Bakanlar Kurulunun grev erteleme süresi 26 
Martta sona ermiş. ancak işveren işçilerin hepsi ni işten çıkarmıştı 
Petkim - İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Kılınç önceki gün yaptığı açıklama 'grev erteleme süresinin sona erdiğini ve greve de vam edeceklerini belirtmiş. yasal süreyi tamam lamak için © işgünü be kleveceklerini de söyle mişti 
Vali Naim Cömertoğlu işten atıldığını. grev yapmalarının sözkonusu olmayacağını acıklamıştı Bugün yapılacak mitingde hükümetin ve işve 


» soda işçilerinin 


venin tutumunun protesto edileceği bildiriliyor 

Öte yandan bu mitinge İGD'lilerin yöneti minde bulunan Türk -İy'e bağlı Petrol “İş Sen dikası çağrıldığı halde Çim İş Mersin Şube sinin “Maocu” olduğu gerekcesiyle vağrılma dığı öğrenildi 

Basına bir açıklama yapan i Çimse “İs Mei sin Şube Başkanı Kemal Öztürk bu konuda sunlari şöyledi 

“Revizyonist sendika yöneticilerinin bu tu tumları onların bolücülüğünü bir kere daha gös termiştir. Onlar soda işçilerinin mücadelesini zayıflatmayı göze alarak böyle bir karara var dilar. Biz işçilerin Maocu Leninci DİSK'ui Türk -İş'çi diye bölünmesine karşıyız. Her zaman soda işçilerinin yanındayız. İşciler sen 


dikadan bu hatalı siyasetin hesabını sormalıdı lar" 

Bu arada TİKP İçel örgütü ise yaptığı acık iamada soda mücadelesini basından beri izle diklerini sendikanın tutumunu doğru bulmadık larını, baştan beri sendikanın yaptığı hataların önümüzdeki günlerde etrallı bir sekilde açıklayacaklarını bildirdi 


Orman kenarmda çalışan köylülerin sosyal güvenceye kavuşabilmesi için işçi 


statüsüne alın maları öneriliyor. 


Or-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Yılmaz: 


Orman kenarında çalışan köylüler, işçi sayılmalıdır 


SAli Yılmaz, ormanda boğaz tokluğuna çalıştırılan bu kesime, sendika ve sigorta hakkının tanınması gerektiğini belirtti 


“Ayakbastı parası” adı altında yeni bir soygunculuk örneği 
" = 7 
Bulgaristan'dan geçen 


işçilerimiz 50 dolar haraç verecek!” 


© Bulgar yöneticileri, dövizlere el koymak istiyorlar Almanya” daki Türkiyeli işçiler, karara büyük tepki gösterdi 


işçilerimizin alın teri ile kazandığı 


ADANA(ÖZEL) 

Or-iş Sendikası Genel Başkanı Ali Yılmaz, or ken 


geçimini 


man nda 


” mar 


y 


yılmasını ve her türlü sosyal, ekonomik haklardan yararlandırılmasını istedi. 

Ormanda çalışan köylülerin, iş itibarıyla orman işçisi olduğunu, fakat kendilerine geçici iş akdi esaslarına göre ücret ödendiğini, bununda köyluleri zor durumda bıraktığını belirten Ali Yıl maz, köylülerin, yaptıkları iş itibariyle değerlendirilmesini, ona göre ücret verilmesini istedi. 
Köylülerin yaptıkları işin, kol emekçiliği olduğunu, bunun için orman işçilerine tanınan, sigortal, sendikalı olma hakkının, köylülere de tanın- 


bancı dövizin geçtiği mağazalarda satıldığını bildiklerinden, "Biz bu parayı ne yapacağız? Bulgarlar kaşar peynirini bile mark karşılığı satıyorlar, Türkiye'de zaten şu anda büyük bir döviz sıkıntısı var. Şimdi bir de her geçişte Bulgarlara 100 mark vereceğiz. Bulgar kamyonunun önüne geçti diye Türk sürücülerinden aldıkları para cezasının iki katma çıkaracaklardır. Biz burada bir yıl çalıştıktan sonra, memlekete bir an önce dönüp, Çocuğumuza çoluğumuza kavuşmak için can atarken, Bulgarlar bizden şimdi de haraç istiyorlar. Bu adı "sosyalist" soygunculara lanet olsun" diyorlar, 

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Brüksel'deki Türk Konsolosluğu yetkilileri, Dışişleri Bakanlığının Bulgaristan'ın kararını kaldırması için girişimlerde bulunduğunu, fakat Bulgarların buna yanaşmasının beklenmediğini belirttiler. 

Bir dernek toplantısı sırasında konuşan Brüksel Baş Konsolosluğu Çalışma Müşaviri Yalçın İmece'de, Denizcilik Bankasına bağlı Türk feribotlarının İtalya limanlarından İstanbul ve İzmire yeni seferler düzenlediğini; yurtdışında çalışan işçilerimizin bu gemilerle Türkiye'ye dönerek hem Bulgarlara ayak bastı parası vermekten 


kurtulacağını, hem de rahat ve emniyetli bir yolculuk yapılacağını soyledi. 


Bilindiği gibi, Avusturya ile Türkiye arasındaki yol, kazaların ve ölüm oranını çokluğundan, yurtdışındaki işçilerimiz tarafından "ölüm yolu" adıyla anılıyor. 


ması gerektiğini belirtti. 

“Bu vatandaşlarımızın sosyal ve iktisadi haklarının verilmesi ve bu iş alanında düzenlemelerin yapılması kaçınılmaz bir zorunluluk durumuna gelmiştir " diyen Ali Yılmaz, açıklamasını şöyle tamamladı: 

“Ormanda vahidi fiyatla çalşan işçilerimiz son tahlilde boğaz tokluğuna çalışmaktadır. Gecesini gündüzüne katan bu yoksul halk kesimimizin yaptığı iş, nakliye veya istisna akdi sayılsa da, özgürce kişinin bedelini seçme hakkı yoktur. 

Tüm çalışma süresi ve temposu göz önüne alınırsa, işçinin günlük ücretinin kaç liraya geleceği anlaşılır, İşçilere ödenen fiyat, işin süresi, temposu, rizikosu göz önüne alınarak, vatandaşların şeref ve hayšiyetine yakışır biçimde düzenlenmelidir A 


m ae ae ae e van aa. 


1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu, Kıbrıslı Rumların 1930'larda İngilizlere karşı başlattıkları mücadele böylece 

bir dönüm noktasına geldi. Ancak 

Kıbrıs Cumhuriyeti de Sorunu çözemedi. 
İki toplum arasındaki çauşmalar sürdü. 


A 


Toplumcu Kurtuluş Partisi Başkanı Alpay Durduran 1960-1974 dönemini değerlendiriyor 


tli 
A j İnd 


W 


"iKi TOPLUMUN ANLAŞAMAMASI DIŞ MÜDAHALELERİN DAVETÇİSİ OLDU” 


A m yl | 


Kıbrıslı Rumların neler düşün düğünü aktardıktan sonra şimdi de Türk toplumu liderlerinden Alpay Durduran'ın görüşlerini | yayınlıyoruz. Dünkü yazısında | Kıbrıs'ta 1960 yılına kadar olan gelişmeleri değerlendiren Dur- 
| 


duran,bugün 1960-74 yılları arasında adada olanlar hakkında örüşlerini açıklıyor. 


ERDOĞAN ÖZBALIKÇI: Türklerle 


Rumlar arasındaki ilk çalışmalar nasıl başladı? 
ALPAY DURDURAN" Kıbrıs soru- 


nunda, Yunanistan'a bağlanma doğrul tusunda gerilim her yükseldiğinde, Türk lerle Rumlar arasındaki sorunlar başlı yordu. Türklerin Enosis'i engellemek için örgütlenmeye başlamaları ve İngilizlerin Türkleri silah altına almaya başlamala rıyla çatışmalar başladı 

EOKA hareketi Kıbrıs'ta tedhiş yaratarak, İngilizleri Ada'dan çıkmaya zorlamaya yönelirken, gittikçe güçlenmekte olan Türk görüşleri de bir engel olarak ortaya çıkınca, Türkleri de sindirmeye yöneldi. 


E.Ö Maharios'un EOKA hareketindeki yeri nedir? 

DURDURAN: Makarios, Enosis'i sağlamak amacıyla Rum şovenizmini doruğuna ulaştırdı. Hatta, devrimci bir parti diye geçinen, AKEL'i bile kendi dümen suyuna sokabildi. O günden bu yana, Kıbrıs sorunu ne yazıktır ki, hep ada dışındaki güçlerin görüş açısından ele alınmaktadır, 

E.Ö. 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. Bu dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Hem Türk, hem Rum yöneticiler olayların Adayı nereye götürdüğünden bihaber göründüler 


DURDURAN:1960  antlaşmalarıyla son bulan çalışmalar ve kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, iki toplumun çıkarlarını bağdaştırmaya çalışırken Ada'yı ikiye taksim ediyordu, Böylece emperyalizmin istediği tabloyu adaya çiziyordu. 

Ne yazık , Kibris Cumhuriyeti'nde hakim unsur olan Rum toplumunun yöneticileri, geçmiş olaylardan ders almamış göründüler. Yine Enosis düşünceleriyle, Türk toplumuna rağmen ulusal çıkarlar elde etmeye çalıştılar. Halbuki adada bir sorunun bulunması ve iki toplumun anlaşamaması dış müdahaleleri davet edici olmuştur. Bundan sonra da olmakta devam etti, 


Türklerin içinde de mesele 


1974 Kıbrıs müdahalesinin üzerinden 
dört yıldan fazla bir zaman geçti. Bugün bu harekatın neye malolduğunu daha sakin bir şekilde "değerlendirmek mümkün. 1974 müdahalesi özellikle bioksuz ülkelerin tepkisiyle karılaştı. 
Birleşmiş Milletlerde müdahale defalarca mahkum edildi. Ve Türkiye bugün hâlâ sonu gelmeyen bir girdabın içine yuvarlandı. Amerika Türkiye'ye yaptığı askeri yardımı kesti, Batı ile ekonomik ilişkiler bozuldu. Dışa ba-Zımlı ekonomi derin bir buhranın içine düştü. Bu kargaşalıktan yararlanan tek ülke Sovyetler Birliği oldu 

Sovyetler Birliği Kıbrıs müdahalesi sırasında Türkiye'ye yeşil ışık yakmıştı. Elbette bundan bir çıkarı vardı. Nitekim bundan sonraki gelişmeler de Moskova'nın hesaplarını ortaya çıkardı. Sovyet yöneticileri Türkiye ile Yunanistan arasında şiddetlenen mücadeleden Türkiye'ye sızmak için yararlandı. 1974'den sonra Türkiye ile Sovyetler arasındaki ilişkiler o güne kadar görülmedik şekilde hızla gelişti. Sovyetler bir yandan Türkiye ile Yunanistan'n arasını açmaya çalışırken, bir yandan da Kıbrıs'ta cözüm yollarını engellemeye çalıştı. Kıbrıs'ta ne za- 


© O günlerde iki toplum, Kıbrıs'ın bağımsızlığı ve toplumların temel hak ve özgürlüklerini teminat altına alan toplumsal haklarda birleşseydiler, olağan koşullara dönülebilirdi 


E.Ö:1963 çalışmalarının adada yarat tığı görünüm neydi? 


DURDURAN: İmzalanmış olan antlaş malara ve uzlaşmala rağmen, Ada'yabir sükun dönemi getirilip, iki Loplumun birliği sağlanacağına, koparılmış olan par çasının (İnginz üsleri) sükunetini sağla yici olayların çıkarılmasına devam edildi. 

Hem Türk hem de Rum yöneticileri, olayların Ada'yı nereye götürdüğünden kesin olarak bihaber göründüler. Hatta denilebilir ki 'Türk yöneticileri daha da ılımlı davrandılar, Ancak Rumlardan duydukları endişe ile yine de hazırlanmays devam ettiler 

1960 Anayasa'sının uzun süre yürürlükte kalması düzeni güçlendireceği için Rum yöneticileri acele davranmaktaydılar, 1963'de, ABD'nin çok kanlı olmamak koşuluyla onayladığı, AKRİDAS planını uygulamaya koydular 


E.Ö: Bu planı kısaca açıklar mısınız? 


DURDURAN: Fazla uluslararası sorun yaratmaksızın Kıbrıs Türkünün toplumsal haklarının tamamen ortadan kaldırılması ve bu fiili durum benimsetildikten sonra Enosis'in sağlanması amacıyla saptanan eylemler dir 


Birçok gücün işe karışması, sorunun uluslararası bir plana kaymasına neden oldu 


E.Ö: Kendisine Kıbrıs'ın işçi sınıfının partisi adını veren AKEL o dönemde ne yapıyordu? 

DURDURAN:AKEL de 1960'dan sonra Enosis politikasının yardakçısı oldu. Toplumlararası bir çatışma çıkınca ulusal duyguların gücünü artırıp egemen hale geleceğini bile bile buna karşı çıkmadi So da çatışmalar başlayıp da ulusal duygular derinleşince, b n yarattığı akımların kurbanı olup 1967'de Rum meclisinde oybirliğiyle alınan Yunanistan'a il- hak (Enosis) kararına imzasını attı 

Rumlar, 1963'de Enosis planını kısa sürede halledemediler. Birçok güç işe karıştı. Sovyetler Birliği de, Bağlantısızlar da devreye girerek sorunun uluslararasılaştırılmasına neden oldu 


E.Ö 1964'de Türklerle Rumlar arasındaki çatışmanın vardığı sonuçlar ve bo- 


KIBRIS BUGÜNE NASIL GELDİ? 


Türkler de Rumlar da durumlarından memnun değil 


© Rum kesiminde “barış” ve “birleşme” isteği güçlenirken, Vİ iki toplumun karşılıklı çözmesi fikri yaygınlaşıyor Kıbrıs'ın geleceğini de bu gelişmeler belirleyecek 


man toplumlararasında olumlu bir gelişme olsa Moskova hemen "Uluslararası Konferans" tezini ileri sürdü. 

RUMLAR "BARIŞ" İŞTİYOR 

1974'ten sonra Kıbrıs fiilen ikiye bölündü, Şimdi Türkler ve Rumların yaşadıkları bölgeleri "yeşil hat" ayı ryor. Türk bölgesinde varlığı sadece Türkiye tarafından tanınan bir de devlet kuruldu. Müdahele sırasında birçok insan hayatını kaybetti. Toplumlararası acılara bir yenisi daha eklendi. Birçok insan yerinden yurdundan oldu. 
Ekonominin altı üstüne geldi. Bu arada bundan yararlanan bir avuç ganimetçi ve vurguncu oldu. Türkiye'den gönderilen göçmenler Türk kesiminde yeni yeni sorunlara yol açtı. MC döneminde ada MHP'lilerin karanlık faaliyetlerin- de bir üssüdurumuna getirildi. 

Bunca acıdan sonra Kıbrıs'ın Rum kesiminde yaptığımız incelemede halkın içinde güçlü bir barış isteğinin geliştiğini gördük. Rum halkı bugün Türklerle beraber ve aynı devletin çatısı altında yaşamak istiyor. Enosis fikri zayıflamış. Hatta açık açık eleştiriliyor. 1950 yılında yapılan bir halk oylamasında Rum halkımın yüzde 96'sının adanın Yunanistan'a bağlanması 


yutlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 


DURDURAN .1964'de Rumlar kesin olarak üstünlüğe sahiptiler. Türkleri kısa sürede elimine edemeyince parça, parça kuşatarak ekonomik baskı altına aldılar, Ve hatta uluslararası ilişkilerinmüsaadeettiği zamanlarda silahlı hareketlere giriştiler. Uluslararası güçlerin dengelenmiş olması ve Enosis'e karşı güçlerin, Türk toplumunun yok olma tehlikesiyle karşılaştığı son anda, karşı ağırlık koymaları bu olanağı vermedi. 

1963-74 döneminde Türk toplumu bekleme dönemine girdi. Tüm önlemleri geçici olarak aldı. 

Bu dönemde düşünce özgürlüğü ise ke- / sin bir denetim altında idi. Ulusal sloganlar, toplum içinde sürekli olarak belirgin tutulmaya çalışıldı. Bunlarla çelişebilecek en küçük bir davranışa olanak bırakılmak istenmedi. 

Türk toplumunun yaşam kavgası tüm uluslararası etkinlik sahibi güçlerin kullanımına açık olarak tutuldu. 

E.Ö; 1967-74 döneminde Türklerle Rumlar arasında çalışmalara rastlanmıyor. Aksine görüşmeleri başlatma girişimleri var. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 


DURDURAN:1966 sonlarına kadar Rumlar gerginlik politikasını sürdürdüler, Daha sonra Denktaş'ın Ada'yadönmesine de müsaade edecek yumuşama ve sonsuz görüşmeler devresi başlar. 

Aslında Rum yöneticilerinin amaçları Türk toplumunu zaman içinde eritmekti. 
Fakat yıllarca tahrik ettikleri ulusal duygular bu politikalarını iflas ettirdi ve 1974 
darbesine olanak sağladı. 


E.6:1967-74'lerde iki toplumun barı-Şa, ulaşamamasında emperyalizmin bir etkisi yok mudur? 

DURDURAN:O günlerde iki toplum, Kıbrıs'ın bağımsızlığı ve toplumların temel hak ve özgürlüklerini teminat altına alıcı toplumsal haklarında birleşebilselerdi, olağan koşullara dönülebilirdi 

Böylece de, genel toplumsal çelişkilerle uğraşan dost iki toplum haline gelirlerdi 

Bu dönemde Kıbrıs soluna büyük görevler düşüyordu. Başarma şansları olma- sa dahi, bu görev için çaba harcadıklarını görmek isterdik. Ne yazık ki, halk dalkavukluğundan öteye gitmeyen bir politika izlediler, 

Mevcut durumu çıkarlarına ters görmeyen emperyalistler, toplumlararasında, sosyal çelişkilerle uğraşabilecek bir ortam yaratılmamak koşuluyla için için kaynayan, fakat sorunları çözülmemiş bir ülke olarak kalmamız için ellerinden geleni yaptılar. 


YARIN: 


1974'ten sonraki gelişmeler A kii 


için oy verdiği düşünülürse bu gelişme- nin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Rum halkı, yabancılar, buna Yunanistan'da dahil, işlerimize karşımasın diyor, Rum kesimindeki birlik ve barış isteği o kadar güçlü ki, yıllardır Enosis'i savunan AKEL Partisi bile artık barıştan bahsetmek zorunda kalıyor, Enosis'i terketmiş görünüyor. 
TÜRKLER NE DİYOR? 

Türkler de durumdan memnun de ğil. Ancak harekattan kazançlı çıkan vurguncular ve MHP'nin Adadaki uzantıları durumun böylece sürüp gitmesini, istiyor, Kıbrıslı Türkler içide yeni bir durumun doğabilmesi için Türkiye nin Kıbrıs'tan çekilmesi çok geniş bir talep. "Ancak" diyorlar, “askerler iki bölgeli bir federasyon kurulduktan ve can güvenliğimiz sağlandıktan sonra "çekilmeli" Kıbrıs'ta gerek Rumlar gerekse Türkler arasında meselelerin Kıbrıs'ın içinde, iki toplumun karşı karşıya gelerek çözülebileceği firki Bittikçe yaygınlaşıyor. Kibrıs'ın geleceğini de bu gelişmeler belirlevecek, 


——m— m 
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VE ÖĞRETMENLERİN DÜŞÜNCELERİ 


Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı 


PROF.DR. GÜROL ATAMAN: “Fikirler ancak saygı içerisinde ifade 
1 edildiklerinde bir güç teşkil ederler” 


öğretim Kurumlarında öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğinin sağlanması, öğrencilerin huzur içinde okullarına gidebilmelerinin gerçekleşmesi konusunda Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürol Ataman görüşlerini şöyle ifade etti: 


“Sözde savunulan demokratik düzenin gerçekleştirilmesi için herkesin öğretim ve eğitim imkanlarından kesinlikle eşit olarak yararlanması gerekmektedir. Bunun için, yani bütün öğrencilerin öğrenim özgürlüğünün sağlanabilmesi için devlet olarak, hükümet olarak, her türlü karşılıklı engellemelerin bir tarafa bıraktırılmasının sağlanması lazım. 
Bundan başka çıkar yol olacağını zannetmiyorum. Bu hem insanların 


Hartwick 


yetişmesini sağlayacak, hem de birbirine karşı bilenmiş insanların hiç değilse daha anlayışlı ve birbirine de müsamahakar davranmalarını sağlayacak. 

Toplumda fikir ayrılığı kadar doğal bir şey olamaz. Herkes her konuda aynı fikirde bulunursa bu tekdüzelik hem toplumu, hem de yaratıcılığı ortadan kaldırır. Ne topluma ne de bu fikri taşıyanlara yararı olur. 
Fikirlerdeki farklılıklar, fikirlerdeki ayrı görüşler ancak karşılıklı bir saygı içerisinde ifade edildiklerinde yaratıcı bir güç teşkil ederler ki, bunun sonucu olarak da bundan toplum yararlanır, Mühim olan budur. Mühim olan karşılıklı etkileşimle en doğruya gitmektir. Yoksa, "ben doğruyu biliyorum"' fikri ile hiçbir zaman hiçbir yere gidilmez." 


Başkanlığındaki banka heyeti yurdumuzdan ayrıldı 


Avrupa Yatırım 


Bankasıyla bazı projeler için 


anlaşmaya varıldı 


ANKARA (ÖZEL) ye Bakanlığı Hazine Ge- orüşmelerde ise özellikle 

nel Müdürlüğü yetkili: enerji projeleri ele ahn- 

AET-Türkiye üçüncü leriyle temasları sürdü- dı. Buna göre İkinci Kemali protokolü çerçeve- rürken Heyet Başkanı ban Projesi, Soma, Gübsinde finanse edilecek Hartwick de Başbakan re, Karakaya, hidro elektprojeleri görüşmek üzere Yardımcısı Hikmet Çe: rik santrali, Tümosan'ın yurdumuza gelen Hart- tin, İşletmeler Bakanı ağır ve orta Dizel Motor wick Başkanlığındaki Kenan Bulutoğlu ve Ma- yatırımları, Türkiye Sı-Avrupa Yatırım Bankası liye Bakanı Ziya Müez- nai Kalkınma Bankası heyetiyle yapılan görüş- o zinoğlu ile görüştü. He- ve Sanayi Yatırım ve meler tamamlandı. Bazı yet yurdumuzdan ayrıl- Kredi Bankası kanalıyla 


projeler için anlaşmaya varılmasından sonra heyet yurdumuzdan ayrıldı. 


da Türkiye 


madan önce İstanbul'da 


kinma Bankası ve Sanayi dan 


Avrupa Yatırım Bankasının öz kaynaklarınpiyasa koşullarıyla 


Sınai Kal- 


Üçüncü mali protokol, Yatırım Bankası yetki- sağlanacak özel sektö- 
220 hesap birimi özel lileriyle görüştü. rün ihracata yönelik 
koşullu, 90 milyon hesap projeleriyle ilgili anlaşbirimi ise Avrupa Yatırım GÖRÜŞÜLEN ma sağlandı. Ayrıca Af-Bankası kaynaklı olmak PROJELER şin-Elbistan ve SEKA' üzere toplam 310 mil- nın Akdeniz'de kuracayon hesap birimlik, yak- Kredilendirilmesi is- ğı kağıt fabrikasıyla illaşik 420 milyon dolar. tenen 26 projeye ilişkin ` gili finansman açığı bulık bir krediyi öngörüyor. dosyalar daha önce Av lunan eski projeler koülkemizde bulunduğu rupa Yatırım Bankasına nusunda da anlaşmaya sırada banka heyeti Mali- verilmişti. Yapılan ön gö- yarıldı a 


pt Son Have d 
#gürCümhuriyet 


KOOPERATİFÇİLİK. İÇİN 


ELELE M 


Kooperatifçilik için Elele dergisi, son sayısında Köy-Koop Genel Kurulu seçimlerini yorumluyor. "Genel Kuruldan Sonra, .." başlıklı yorum- da kısaltarak yayınlıyoruz: 


Köy-Koop'un altıncı Genel Kurulu sonunda yönetimde değişiklik oldu. Çoğunluğu elde eden Nedim Tarhan ekibi neyi savunuyor? Amacı ne? 
Bu soruların cevabını arıyor çok kişi Nedim Tarhan Ekibi "Biz daha sol cuyuz" "'Biz daha demokratız" diyor. Köy-Koop'u 1971'den bugüne, yani güçlü bir Köy-Koop haline getiren insanlara da "Sermaye ve Toprak Ağaları ile işbirliği yapıyor" suçlamasını getiriyorlar. 

Gerçekten durum böyle mi? 

Bu suçlamaları getirenler "Orient Center" adlı uluslararası bir şirketle işbirliği yapanlar değil mi?" "'Demokratik"' olduklarını iddia edip, başkanı bulundukları birlikten 12 birim kooperatifi, sadece kendi görüşlerine ters düştüğü için ihraç edenler de bunlar. Peki, bunun neresi demokratiklik, neresi daha solculuk? 

Bunlar Türkiye'nin yoksul köylüsünden, Türkiye'nin oemekçisin- den yanayız diyorlar, Peki, bunları destekleyen radyo nereden yayın yapıyor? Bunları destekleyen radyo Türkiye'den değil, Doğu Berlin den yayın yapıyor.Bu radyonun sahipleri yurtdışında bastırdıkları dergilerinde, “savaş örgütleri" kurmaktan,''Düşma- nin candamarı olan kamu kuruluşları- ha sızmaktan"' dem vuruyorlar.Savaş örgütlerini kime karşı kuruyorlar düşnan dedikleri kim? Savaş örgütleri dedikleri cinayet şebekeleridir. Türkiye'deki anarşiyi, kargaşayı daha büyük boyutlara vardırmayı hedeflemektedir. Bu radyonun emrindeki cinayet şebekeleri. Devrimci-Maden-İş Sendikası Üyesi ve Demir Döküm Fabrikası işçisi Adem Toygan'ı katletti. İzmir'de ikisi ağır altı öğrenciyi tabancayla yaraladı, Çınarlı Meslek Lisesini kurşun yağmuruna tuttu... 

Doğu Berlin'den yayın yapan bu radyonun emrindeki gençlik örgütünün kongerelerinde, yürüyüşlerinde, toplantılarında şöyle bağrılıyor: "'Yayasın Sovyetler. Birliği" 

Ayakları Türkiye toprağında olmayanlar elbette "Yaşasın Türkiye" diye bağıramazlar 

Köy-Koop yönetiminde çoğunlu- 
, Bu elinde bulunduranlar şimdi kal- 


Köy-Koop, Doğu Berlin'den mi idare edilecek? 


© diye onlarla. işbirliği yapmak, "TKP" 


kıp, VKP'den bize ne?"'diyecekler ve aralarındaki ilişkiyi inkâr edeceklerdir. Sormazlar mı insana, “I'KP*- nin Sesi" ve "Bizim Radyo'nun Genel Kurul öncesi ve sonrası yaptığı yayınlar neydi? Alın size 27 Şubat tarihli, yani Genel Kuruldan bir gün sonra “TKP'nin Sesi"nin yaptığı yorum. 

"Köy-Koop Genel Kurulu Sağ Sosyal Demokratların gericilerle ve Maocularla, komünizm düşmanlığı; TKP'ye karşı oluş temeli üzerinde kurdukları birliğin yenilgisi ve ilerici demokrat güçlerin başarısı oldu." 

“TKP"'nin "İlerici" dediği kişiler, kendi taraftarı ya da kendisiyle işbirliği yapanlardır. 

Gelelim "TKP"nin "Sağ Sosyal Demokrat" deyimine. Biliyorsunuz IKP, Cumhuriyet Halk Partisini ikiye ayırıyor. "Sağ sosyal demokratlar" ve "'Sol sosyal demokratlar", “TKP"'bu ayrımı şuna göre yapıyor, kendisinden yana olan ya da destekleyen kişilere "Sol sosyal demokratlar" demektedir. Bu CHP'yi bölmek demek değil midir? Ama ne yazık ki Köy-Koop Genel Kurulunda olduğu 


gibi bazı CHP'li parlamenterler “TKP"nin kuyruğuna takılıyorlar. 
Oysa kendileri o TKP'den değil, 


CHP'lilerden oy alarak seçilmişlerdi. 
seçmenler parlamenterlerin "TKP"- nin yanında değil, CHP'nin içinde yer almasını istiyor. "TKP"'ye daha "İlerici" diye yaklaşanlar aslında daha gericilere yanaşmaktadır, Çünkü, ülkemizde anarşi ve kargaşalığı körüklemek en büyük gericiliktir. 

Birde şu önemli. Bu çizgiyi savunanlar, her yerde geçici olarak yönetime gelmişlerdir. Kalıcı değillerdir. 
Bunun için,şimdi bunlar yönetimde 


yanlılarını güçlendirmekten başka bir anlam taşımaz. Uzlaşmadan, işbirliğinden yana olanlar, yarın onların gizli ve karanlık emelleri ortaya serildikçe, dizlerini dövmek zorunda kalmamalılardır. 

Günlerin getirdiklerine bakılırsa Türkiye'de kooperatifçilik hareketi yeni bir döneme giriyor. Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun geçenlerde yapılan Genel Kurulu sonucunda AP desteği ile MHP'ye yakın olanlar yönetimde çoğunluk sağladılar, Bu son gelişmeler ışığında üretici köylülere, kooperatifçilere düşen görev,kendi örgütlerine sahip çıkmak, örgütlerini, başkalarından icazet alan kurumlar durumundan kurtarmak için mücadele etmektir. Bu mücadele, Türkiye'nin bağımsızlıkçı ayakları Türkiye toprağına basan güçlerinin zaferiyle sonuçlanacaktır. 


RAUF DENKTAŞ 


LEFKOŞE (AA) 

KTFD Başkanı Rauf 
Denktaş, FKÖ Temsilcisi Zekeriya Abdul-Rahim'i kabul ederek bir süre görüştü. Denktaş, görüşmeden sonra "'Filistinlileri haklı davalarında desteklemek görevimizdir"' dedi. Rauf Denktaş, önceki gün Lefkoşe'de BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Pohl ile de bir 


görüşme yaptı. 
Görüşmeden sonra bir demeç veren Denktaş, 
Türk Toplumunun toplumlararası görüşmelerin başlatılması için BM yetkililerine yardımcı olma- ya hazır olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi. Pohl'a Ankara ve Brüksel temasları hakkında bilgi verdiğini belirten Denktaş, şöyle de- 


Filistin Temsilcisi ile görüşen Denktaş: 


"Filistinlileri haklı 


görevimizdir” 


ODenktaş, zaman geçirilmemesini, 


toplumlararası görüşmelerin başlatılmasını istedi 


vam etti: 

"Biz Makarios'la varmış olduğumuz ilke anlaşmaları çerçevesinde görüşmelerin başlatılmasına yardımcı olma kararımızda israrlı ve samimiyiz. Geçen zamanın Kıbrıs için hayırlı olmadığı görüşündeyiz ve 
Rum Liderliğini anlayış içerisinde, artık inadı bırakıp,olmayacak şeyler 


peşinde koşmaktan vazgeçip toplumlararası görüşmeler yoluyla iki bölgeli, iki toplumu Federal Kıbrıs Cumhuriyetini oluşturmaya yeniden davet ediyoruz." 

Denktaş, aynı demecinde Kipriyanu'ya da cevap vererek, Waldheim'ın son barış önerilerini çıkmaza sokan tarafın Türk değil, Rum ta- 


Sağdan sola, D 


(Romanya), Prof. Vegleris (Yunanistan) 


Yugoslavya). Prof. Aureliu Cristescu, Dimitro Popescu 


YUGOSLAVYA DELEGESI PETRIÇ: “Dış müdahalelere karşı ancak ulusal birliğimizi sağlayarak durabiliriz” 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Uluslararası İnsan Hakları Seminerinin son gününde konuşan Yugoslavya delegesi Dr.E.Petriç “Yugoslavya Cumhuriyeti, toprakları üzerinde yaşayan ulusların birliğini sağladığı sürece yaşayabilir, yabancı müdahalelere karşı koyabilir" dedi. 
Lubliyana Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. 
Petriç tebliğinde ve konuşmasında milli, dini ve etnik azınlıkların haklarının korunması üzerinde ayrıntılı bir biçimde durdu. Petriç'in, ileriye yö- 


nelik çalışmalar konusunda yaptığı önerilerden bazıları şöyle: İnsan haklarının güncel sorunları üzerine bölgede her yıl bir konferans toplanması, 
Yeni Ekonomik Düzen çerçevesinde insan hakları, Balkan devletlerinde yaşayan ulusal, etnik ve dini azınlıkların durumu gibi konularda ortak araştırma projeleri hazırlanması. Yugoslav delegeler ayrıca bölge üniversiteleri arasında insan hakları konusunda işbirliğinin güçlendirilmesini önerdiler. 


Petriç'in kendisine yöneltilen soruları cevaplamasından sonra tebliğini sunan Prof. Mümtaz Soysal Helsinki Belgesinin "hukuki açıdan uluslararası bir anlaşma gibi uygulanması eğilimlerinin güçlenmesini dilediğini" söyledi. Bilindiği gibi "Helsinki Nihai Senedi" 
diye adlandırılan belge- nin hiç bir bağlayıcı niteliği bulunmuyor. 'lürkiye'deki hukuki uygulamada ise uluslararası anlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti kanunları gibi geçerli sayılıyor. 


Silahlı soygun suçundan aranan 


iki komando yakalandı 


@Sanıklar, soygunlarda kullandıkları silahı ÜGD kurucusu Yeşildağ "dan aldıklarını açıkladılar 


İSTANBUL (AA) 
Üsküdar'da meydana gelen on ayrı silahlı gasp ve soygun olayına karıştıkları gerekçesiyle yakalanan iki komando, soygunlarda kullandıkları tabancayı ÜGD kurucularından Hasan Yeşildağ'dan aldıklarını her soygundan sonra götürüp geri verdiklerini ve ÜGD Üsküdar Şubesinde barındıklarını açıkladılar. 
Sanıkların sorgularından sonra aranmasına başlanan ÜGD kurucularından Hasan Yeşildağ' 
m Fahrettin Yılmaz adlı kişiyi tabanca ile vurarak öldürmek suçundan yakalanarak Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından tutuklandığı an- 


Kamu kuruluşlarının çalışma saatleri yeniden belirlendi 


ANKARA (THA) 
Kamu kuruluşlarında çalışan görevlilerin çalışma saatleri yeniden düdüzenlenerek, her kuruluşun çalışma saatleri ayrı ayrı saptand: 
Yeni düzenlemede mesai saatleri şöyle olacak: Başlama saati 08.00 olanlar saat 12.00'de ara verecekler ve saat 13.00 
ile 17.00 arasında çalışmalarını (o sürdürecekler. 
Saat 10.00'da çalışmaya başlayan kuruluşlar ise 12.30'da ara verecekler ve 13.30 ile 18.00 arasında çalışmalarını sürdürecekler. Üçüncü grup kamu kuruluşlarının çalışma saatleri ise 10.00- 13.00 ve 14.00-19.00 arasında olacak. 


laşıldı. Komando sanıkların sorgularında ayrıca gasp ve soygun eylemlerinden aldıkları paraları Hasan Yeşildağ ile 


Edirne Cezaevinde çeşitli suçlardan tutuklu bulunan ÜGD yanlılarına verdikleri de ortaya çıkarıldı. 


T.C 
Dz. K. K. 


Konuşmasında Türkiye'de Anayasal özgürlükler konusunda yürütülen mücadeleye de değinen 
Prof. Soysal, 1960 Ana- 


yasasının değiştirildiği 
1971 Mart dönemini 
eleştirdi ve Devlet Güvenlik Mahkemelerine karşı yürütülen mücadele- yi anlattı. 

Prof. Soysal konuş- 


masında, bölgedeki etnik ve dini azınlıkların sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunulması ve ortak çözüm bulma ça balarının bölge ülkeleri- nin yararına olacağını söyledi. 

Dün tamamlanan seminerin ikinci gününde Romanya, Irak, Suriye, ve Sovyetler Birliği delegeleri o tebliglerini sunmuşlardı. Romen delegesi Prof. Aureliu Cristescu da Yugoslav delegesi Petriç gibi azınlık milliyetler sorunu üzerinde durmuş ve ülkesin- den ömekler vermişti. 

Sovyet delegesi Prof. 
Kudriyatsev ise Sovyetler Birliği'nde insan haklarının tam uygulandığı iddia etmişti. 


TAŞKIZAK TERSANESİ DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 


HASKÖY - İSTANBUL 


ONAY NO:902 


Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce aşağıda belirtilen (6) kalem malzeme ilgili İdari ve Teknik Şartnamesine göre KAPALI ZARF USULÜ ile satın alınacaktır. 


MALZEMENİN CİNS* 


MİKTARI 


KROMNİKEL ÇUBUK AISI 304 8 mm. 
KROMNİKEL ÇUBUK AISI 304 ý 13 mm. 
KROMNİKEL ÇUBUK AISI 304 ý 16 mm. 
KROMNİKEL ÇUBUK AISI 304 ý 45 mm. 
KROMNİKEL ÇUBUK AISI 304 ý 65 mm. 
KROMNİKEL ÇUBUK AISI 304 ý 85 mm. 


60 METRE (24.000 KG.) 
40 METRE (42.200 KG.) 
20 METRE (32.000 KG.) 
4 METRE (50.600 KG.) 
4 METRE (105.500 KG.) 
4 METRE (180.000 KG.) 


. Malzemenin Tahmini Bedeli 184.577.50 Geçici Teminatı ise 10.479.-- 


TL'sılır. 


, Teklifler İdari Şartnamede belirtildiği gibi verilecektir. 

. Satın alınacak (6) kalem malzemeye ait İdari ve Teknik Şartnameler Satınalına Komisyonu Başkanlığından 1000.-TL'sı Donanma Vakfına yardıt makbuzu karşılığında temin edilir, 

. Posta ile Şartname gönderilmez, bu husustaki müracaatlar cevaplandı- 


rılmaz. 


, Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
. Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir teklifin seçilmesi ve üzerinde muameleye geçilmesi, Genel Müdürlük ile Satıcı arasında bağlantı garantisi 


poemez 


haleye iştirak etmek isteyen firmalar geçici teminat olarak: Memleket 


parası, Devlet İç İstikrar Tahvili veya vadesiz banka teminat mektubu. 
nu Döner Sermaye Muhasebe veznesine yatırarak alacakları makbuzu teklif zarflarının içine koyarak Satınalma ofisine kayıt ettirecekler ve zarflarını Satınalma Komisyonu Başkanına vereceklerdir. 

. Teklifler en geç 19 Nisan 1979 Perşembe günü saat 14.00'e kadar verilecek, aynı gün saat 14,30'da Satınalma Komisyonu Başkanlığınca açılacaktır. 


(Basın:13147 - 315) 


> davalarında desteklemek 


rafı olduğunu söyledi. 
Denktaş şunları savundu: 

"Artık gizlenmesi mümkün olmayan bir taktikle karşı karşıyayız. 
Kipriyanu , görüşmeleri başlatmak kisvesi altında bizden peşin ödünler sağlamak amacını gütmektedir. Her sağlanan ödün görüşmelerin başlamasına 


değil, daha da başka ödünler sağlanmasına yarayacaktır." 


Rauf Denktaş, önceki gün, Lefkoşe'de, Filistin Kurtuluş Örgütü Temsilcisi Zekeriya Abdul-Rahim'i kabul ederek bir süre görüştü. Görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Denktaş şunları söyledi: 

"Bu anlaşma Mısır ile 
İsrail arasında yapılmıştır. Anlaşma Filistinli kardeşlerimizle İsrail arasında yapılmış değildir. 
Filistinlilerin o Mısır-İsrail Anlaşması ile halledilen bir sorunları da olmamıştır. Hakları verilmiş değildir. Halbuki Arap dünyasının İsrail ile anlaşmazlığının esas nedeni Filistinlilerin hakları, özgürlükleri, statüleri ve toprakları ile ilgilidir. Bu konuda anlaşma olmadığına göre Filistinlilerin reaksiyonlarını doğal karşılamak ve onları haklı davalarında desteklemek görevimizdir." 


Kıbrıs'ta 
UBP li üç kişinin muhalefet partisinin bir üyesini kaçırarak işkence ettikleri bildirildi 


LEFKOŞE(A.A) 

Kıbrıs KTFD Bölgesinde Ana Muhalefet Partisi üyelerinden Mustafa Çulcu'nun iktidardaki 
Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi üyelerinden Fesih Seyitoğlu ve iki arkadaşı tarafından önceki akşam kaçmılarak dövüldüğü ve sabaha kadar işkenceye tabi tutulduğu bildirildi. 

Lefkoşe'nin doğusun- daki Gönendere Köyündeki bir kahveden otomobil ile kaçırılan Mustafa Çulcu'nun 8 saat iskence edildikten sonra sabaha karşı serbest bırakıldığı ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. 

Toplumcu Kurtuluş 
Partisi Genel Sekreteri ve Magosa Milletvekili İsmail Bozkurt'un verdiği bilgiye göre, Parti Genel Başkanı Alpay Durduran, Başbakan Mustafa Çağatay'ı ziyaret ederek olayı protesto etti. 


Bandırma 
Gübre Fabrikaları 
Genel Kurulu yapıldı 


BAGFAŞ ürünlerine düşük fiyat verilirken dışardan gübre ithal ediliyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Bandırma Gübre Fabrikaları'nın (BAGFAŞ) 
dün yapılan Genel Kuruluna sunulan faaliyet raporunda, BAGFAŞ'ın 
1978 yılı ürününe, Gıda- 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, diğer gübre fabrikalarına oranla daha az fiyat verildiği belirtildi. Fâaliyet raporun- da, ürünlerine daha az fiyat verilmek suretiyle halka açık bir şirketin faaliyetlerinin o engellendiği savunuldu. 

Raporda, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın BAGFAŞ'a aynı cins gübre üreten benzeri kuruluşlardan Azot Sanayi TAŞ Samsun Tesislerine kıyasla tonuna 
1090 lira, Gübre Fabrikaları AŞ'ye kıyasla tonuna 795 lira daha düşük fiyat verildiği, şirketin mamülünün Türkiye Zırai Donatım Kurumu'nca veriler. 4200 lira fiyatın altına inilerek tonuna 
4010 lira fiyat tespit edildiği bildirildi. 


Yani, 


diyor. 


yecek gibi olunca: 


lanıyor. 


şince ise: 


hikayesi vardır. 


gibi kalakalır. 


denge. 


surlu denge 


surlu denge" kurmak! 


dilmesini kınamışlar. 


ye yazmadık, diyor. 


Ajansına vermiş. 


manki cevap: 


Duvar geçen 


Ecevit, geçen Kasım ayında olağanüstü kurultayda söylediği "duvar geçme” ile ilgili sözlerinde bir düzeltme yaptı. 

"Ben duvarı aşarız demedim" dedi. 

Başbakan, Hürriyet gazetesi ile yaptığı söyleşide, Kurultayda söylediği sözleri tekrarlayarak, bunlara yeni bir yorum getiriyor: 

“...Kurultayda söylediğim sözler bunlardı. 
Burada bir duvarın ötesine geçiş tehdidi değil, bizim sorumluluk anlayışımızın bir açıklaması ve olanaklarımızla ilgili bir hatırlatma vardır. 
Nitekim biz yıllar önceden beri parti programımızda da Türkiye'nin dış ilişkilerinin çok unsurlu dengeye dayanması gerektiğini, bunun bağımsızlığın da bir gereği olduğunu belirtmiştik ve hükümete geldikten sonra bu yolda adımlar attık." (Hürriyet, 26 Mart 1979) Kafamı kızdırmayın, duvarı geçip Rusya'ya giderim demek istemedim, bakın ne kadar sorumluyum, duvarı geçme olanaklarım olduğu halde geçmiyorum demek istedim" diyor. Sadece olanaklarımızı hatırlatmak istedim 


Aslında "çok unsurlu denge" adı altındaki cambazlık politikası açısından iki söyleyiş arasında çok büyük bir fark yok. Fark, tehdit sözcüğü ile hatırlatma sözcüğü arasındaki kadar bir fark. Şimdi söylenen, Kurultayda söylene- nin biraz daha kibar ve incelmiş şekli. Yani, “hatırlatma yoluyla tehdit". 

Sonuç olarak Batı'ya karşı bir söz söylenmiş. "Beni duvara sıkıştırdığınızı sanmayın" denmiş. Bu söz bir gün başka türlü yorumlanıyor, başka gün başka türlü. 

IMF ile ilişkiler şekerrenk olup, para gelme- 


— Kızdırmayın, duvarı geçerim, çok unsurlu denge politikası uyguluyoruz! şeklinde yorum- 


Paket açıp IMF'yi yumuşatma işlemine giri 


— Ben sorumluyum, çok unsurlu denge siyaseti sayesinde duvarı geçme olanaklarım var ama geçmiyorum! şeklinde yorumlanıyor. 

Marcel Ayme'nin "Duvar Geçen" adlı bir 


Hikayenin kahramanı olan Dutilleul, bir gün duvar geçme gibi bir kabiliyete sahip olduğunu farkeder. Bu kabiliyetinden yararlanarak kendi çapında bazı işler başarır. Bir gün rahatsızlık hissedip bir ilaç alır. Tam duvar geçecekken kabiliyetini kaybeder ve duvarın içinde heykel 


CHP'li bazı parlamenterlerin ne gibi oyunlara getirildiklerine bakıyoruz da, şu "çok unsurlu denge"' kavramının nasıl ustaca Rusya hesabına kullanıldığını daha iyi görüyoruz. ` 

"Haydi Havana'ya''deyip, TKP ile' birlikte gitme: Çok unsurlu denge. 

TÖB—DER'de TKP ile işbirliği: Çok unsurlu 


KÖY-KOOP'ta TKP ile işbirliği: Çok un- 


Daha sonra çok unsurlu dengenin uluslararası alana sıçraması. Helsinki'de Sovyetlerin tezgahladığı Çin'i kınama toplantısına katılma. Arkasından Birleşmiş Milletler, Vietnam'ı ikinci kez kınayınca ne yapacağını şaşırma. j 

Şimdi de DİSK'in içişlerine karışarak, ihraç edilen üç TKP'li sendikayı kayırarak "çok un- 


Sözümona 73 CHP'li parlamenter, Baştürk'e mektup göndererek TKP'li sendikaların ihraç e- 


Mektupta imzası olduğu söylenen parlamenterleri arıyorsun, birisi. 

— Mektup ve imzalar açıklanmayacak, diyor, 

Oysa basın olayı çoktan açıklamış. 

Başka birine soruyorsun: 

— Bize basına açıklanmayacak dediler, mektubu şu veya bu grup tarafından kullanılsın di- 


Mektubu basına kimin sızdırdığını arıyorsun. 
Ortada yok. Birisi adını gizleyerek Anadolu 


Parlamentoda illegal işler! Bir kısım CHP'li parlamenterler TKP'nin DİSK'e karşı yürüttüğü kampanyaya alet ediliyor. Kimisi mektupta ne yazdığını bile okumadan imzalamış. Mektubu basına veren ise ortada yok. 

CHP Genel Merkezine soruyorsun. Her za- 


— Mektuptan ve imzalardan haberimiz yok, biz de gazetelerden öğrendik. 

Belki Ecevit IMF'nin yüzüne karşı "duvar geçen" olmayı reddediyor. Ama, partisinin parlamenterlerine ite kaka duvar geçirtilmeye çalışılmasını da görmemezlikten geliyor. 

Unutulmasın ki, TKP'nin verdiği ilaç sonunda adamı Marcel Ayme'nin duvar geçeni gibi duvarın ortasında bırakıverir. 


DOĞAN 
YURDAKUL 


-TYS'nin 4.Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor 


lantısı 24 Mart günü ya- 


İSTANBUL(ÖZEL) 
Türkiye Yazarlar Sendikası'nın (TYS) 4. Olağan Genel Kurulu bugün, 


Gazeteciler Cemiyeti Konferans Salonunda, saat 10.00'da yapılıyor. 
Genel Kurul iki gün sürecek. 

370 üyesi bulunan 
Türkiye Yazarlar Sendikası'nın Genel Kurul top- 


oılmış, ancak çoğunluk sağlanamayarak toplantı bugüne kalmıştı. 

Genel Kurul'un bugünkü toplantısında, Yönetim Kurulu Raporu ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tüzük değişikliği önerisi- ' nin tartışılması bekleniyor. 


HALIÇ TERSANESINDE İSKELEDEN DÜŞEN KAYNAKÇI öLDÜ 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Dün Haliç Tersanesinde meydana gelen bir iş 

kazasında Mehmet Taşkın isimli bir işçi öldü. 

Elektrik kaynakçısı 

olarak çalışan Mehmet 


Taşkın 2 nolu kuru havuzda çalışırken 7 metre yüksekliğindeki iskeleden yere düşerek can verdi. 

Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildiriliyor. 


-. Mart 1979 


TAYFUN 
ERDOĞMUŞ 


Ramazan Demirtaş 


Tayfun Erdoğmuş 1958 de İsparta'da doğdu. İlköğrenimini Diyarbakır'da, ortaöğrenimini İzmir'de yaptı. 1975 yılında D.T.G.S.Y, Okuluna girdi. Halen aynı okulun son sınıfında okuyor. Okulda okuduğu süre içinde 1976 da Görsel Sanatçılar Derneği Yılın Genç Sanatçıları sergisine, 1977 DYO Resim 
Sergisine, 1978 39, Devlet Resim Heykel Sergisine ve 1978 
Vakko Yıl sonu sergisine katıldı. 1977 Türk Kültür Vakfı İkind Genç Amatör Sanatçılar Sergisi Başarı Ödülü, 1978 12. 
DYO Resim Ödülü ayrıca 1979 Osman Hamdi Sanat Ödülleri Mansiyonunu aldı. 

Kendine Özgü renk ve kompozisyonlarıyla titiz bir çalışma ortaya koyan Tayfun Erdoğmuş'un 8 Marttan bu yana Maçka Deko'da süren sergisii7 Nisan'a. sena eriyor. 


GENÇ SANATÇI 


— Resme karşı ilgin, çalışmaların nasıl başladı? 


- Resme nasıl başladığımı sanki hatırlayamıyorum. Yani yazı yazmadan da önce başladım diyebilirim buna. Okul dönemlerimdeki çalışmalar yeteneklerimi geliştirecek kendi zevklerime göre çalışmalardı. O sıralar bana yön verecek bir klavuzum yoktu. Biliyorsun okullarda resim öğrenimi yetersiz ve gereken önem verilmiyor. Liselerde de durum aynı. Fakat birhocamın çalışmalarıma katkısı oldu. 

Benim başarılı olacağım tek uğraş resimdi. Bu nedenle resim öğretimi olan okulların sınavlarına girdim. Bu sınavlar sonunda D.T.G.S.Y.O sınavlarını kazandım. Baştan beri süren çalışmalarım belli bir yön kazandı. 


— Resimlerimde öncelikle organik olmayan bir oylum ortaya çıktı. Bunu organik bir eleman olan deniz kabukları tamamladı. Hem görsel hem de anlam yönünden bu unsuru kullandım. 
Üçüncü oylum olarak güncel yaşamımızdaki iç mekanı ya da uzay mekanını aldım. Günümüz insanının yaşammdaki çelişkileri vurgulamak, izleyene çelişkileri iletmek için bu üç miman unsuru simge olarak kullandım. 


— Yapıtlarında bir hiciv göze çarpıyor. Bu Ronuda bir açıklama yapar mısın? 


Bazı figürlerde kafa yok. Bu kafaların yerine bazen bir Osmanlı mührü, bir deniz kabuğu, bazan de metal biçimler geliyor. Bu formlar hem görsel yönden hem de anlam yönünden bir terslik yaratmakta izleyende, bir zıtlık fikri doğurmaktadır. 

Bu düzenlemelerde düşündükleri ile yaptıkları arasındaki farklılığı ya da davranışlarını gizleyen, onları örten, gerçeği gizleyen kafa yapılarını vurgulamak istedim. Böyle bir düzenleme ile davranışlarınm yanlışlığını, özünde değersiz fakat görünüşte değerli bir perde arkasına gizleme tavrmı eleştirmeye çalıştım. 

“Bühları yaparken eski kültür miraslarımızın zenginliğini hatırlatmaya çalıştım Örneğin, bir Osmanlı mührünü kullanırken hem eski değerleri çağımıza uygun biçimler olarak kullandım ve o biçimlerden yararlandım. Zengin kültür mirasımıza yönelmemiz gerektiği düşüncesini de vurgulamaya çalıştım. 

Bir baş yerine konulan metal biçimi insanların gösterişe yanlış değerlere, aldı xcılığa olan düşkünlerini yermede kullandım. Bütün bunları yaparken de izleyiciye öneri ve seçenekler götürmeyi düşündüm. Bunu şöyle izah edebilirim: Resmi izleyen kişi, resmi yapan kişinin üretmeye çalıştığı düşünceler çerçevesini, izlerken kendi kişisel yorumuyla bu çerçeveyi genişletsin yeni düşünceler katsın istedim. Kısaca resmi izleyenin algı alanını genişletmeye çalıştım. Resmi izleyen “aman ne güzel resim” deyip geçmesin, yeni bir şey getirsin. 
“Neden bu böyledir” desin, saplantılarını yıksın ve yeni dü-Şünceler üretsi 

Resim yapan kişinin kişisel yorumu seyirci ile ortak bir beğeni h gelmelidir. İzleyici bakmakla yetinmesin yeni yorumlar getirsin, 


— Bu genel kicvetme anleyışınızla güncel toplumsal olayları halkın sorunlarını ve smelmeyi düşünüyor musun? 

—Resim vapan kişide günümüz toplumunun bir bireyidir. 
Genel için geçerli olan sorunlar resim yapan kişi için de geçerlidir. Resim yapan kişi de bir emekçidir. Böyle olunca resim yapan kişinin günümüz olaylarmdan soyutlanması olanaksızdır. Bu güncel olayları dolaylı olarak iletmeyi daha uygun 


buluyorum. Bunu şundan dolayı tercih ettim: İnsanlarımızın o kadar çok olan sorunlarından dolayı kapıldıkları yorgunluk ve bıkkınlığı, "zaten bizim halimiz budur" düşüncesini körüklememek için direkt anlatımdan kaçındık. İnsanların sorunlarını üstüste yığarak onlar karşısında ezilmesini istemedim. İnsanı, yılgınlığın yarattığı kaçıştan kurtarıp çözümü dolaylı ima etmeyi uygun görüyorum. 


— Bundan sonra nasıl bir çalışma sürdürmeyi düşünüyorsun, bu anlatım yönünü devam ettirecek misin? 


~ Resmin bir işlevi olması gerekir, İnsan anlatım yönünü degiştirebilir, Çağ değişiyor ve çalışmalar da insanlara en kolay iletim yolunu seçmek zorunluluğunu doğuruyor. Bu değişmeden diyalektik değişmeyi kastediyorum, Bu değişmede toplumun değerlerine saygı ve yeni değerleri önermek vardır. 


| Mao Zedung 


a 
| 
| 

. Kültür 

Sanat ve Edebiyat | 

Üzerine | 

| 
| 
| 
| 
| 
| 


Bu derlemede 1927- 
1965 yılları arasında, 
Mao Zedung'un sanat ve edebiyat üzerine yazdığı 17 makale yer almaktadır. Makalelerden bir kısmı Türkiye'de ilk defa yayınlanmaktadır. 


AYDINLIK 
YAYINLARI 
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“Resim yapan kişinin kişisel yorumu, seyirci ile ortak bir beğeni haline gelmelidir” 


Toplumun doğrularını "işte bu doğrudur” deyip birakmaktan ziyade yeni doğruları bulmak ve önermek gerekir. 


Resimde ilettiğin öneri büyük toplulukça kabyıl edilirse resim işlevsellik kazanır. 

Üreticilerin sömürüldüğünü herkes biliyor. Ama bu yeterli degil, Çözüme götürecek öneriler getirmek lazım. Doğruya yöneltme yanlışı göstererek ya da doğruyu göstererek iyiye yöneltme olabilir. 


— Teşekkür ederim. 


n naa 


BİZDEN 
SÖYLEMESİ 


Kutup ayısı kurt gibi acıkmış çocuklar 


petek petek bal gibisiniz gözünde Brejnev'in Kamboçya'lı 
Afganistanlı 

Avrupalı 

Yemenli çocuklar çiçekler bitmeyen kuzey illerinde yeterince bal yapamaz arılar 


gelin çocuklar gelin yükseltelim bayraklarını bağımsızlığın savunalım 

dev kovanları andıran yurtlarımızı 

ve iri peteklere benzeyen kentlerimizi 

bu çizmeler 

Hitler'den kalma 

bu çığlıklar ve yalanlar barış ninnileri hele 

Hitler kalıntısı 


ağaçlar bizim için çiçeğe durur dağlar çiçeklerle bezeli bu dağlar bizimdir mis gibi çam kokar 

dağların balı 


bize çam kokulu bal veren 

dağlar 

sana ölüm gizliyor mağaralarından Brejnev 

bizden söylemesi 


İsmail GAFFAR 


Kırtıl Köyü Halk Oyunları ekibi, Yugoslavya'ya davet edildi 


Kırtıl Köyü Halk Oyunları Ekibi Zagrep Festivaline katılmak üzere Yugoslavya'ya davet edildi. Festival 23 Temmuzda başlayıp 30 Temmuz- da sona erecek. 

Kırtıl Köyü Halk Oyunları Ekibi 1978 yılının yazında Anadolu'nun çeşitli il ve ilçelerinde başarılı gösteriler vapmıştı. o Nevşehir-Hacıbek- 


taş, Istanbul-Yakacık Kültür ve Sanat Şenliklerine katılmış, izleyiciler tarafından coşkuyla karşılanmıştı. 


Iumüyle köylülerden oluşan ekip; otantik yapısını bozmadan semah-mengi oyunlarını sergiliyor. Oyunlarıyla, türküleriyle Anadolu insanının özelliğini gösteriyor. 


Sporcular, spor okulunun 


sırlarını hiç kimseye 


anlatmayacaklarına dair imzalı bir belge doldurmak 


zorundaydılar 


© Renate Neufeld”de antrenörün ilk talimatı ” 1986'dan önce evlenmek yok, bir erkek arkadaşın olursa bana tanıştıracaksın” oldu 


@ Sporculara, Sovyetler Birliğin’ nin sosyalist sistemindeki gibi yazılı ödevler veriliyor 


"1980'den önce evlenmek yok, bir erkek arkadaşın tanıştıracaksın, tanımalıyım.” 


Neufeld, Doğu Almanya'da birincilik kürsüsün- da 


de 


olursa bana 


buydu. 

Renate Neufeld (17), 
Doğu Berlin'deki "Çocuk ve Gençlik Spor O. 
kulu” (KJS)'ye kabul edilmeden önce, "Okulun sırlarını hiç kimseye anlatmayacağına” 
dair bir belge doldurmak ve imzalamak zorunda bırakıldı. Anne babasına dahi hiç bir şey söylemeyecekti. 


Almanya'nın şampiyon atletlerinden Renate Neufeld'in spor hayatıoğlanı na başlarken antrenö-Doğu ründen aldığı ilk talimat 


Okulun Başantrenörü 
Günter Klann, hem okulun hem de Spor Kulübü 
TSC — Berlin'in antrenman ve taktik, imtiyazlar ve doping konusundaki sırlarının dışarı sızmaması için büyük çaba sarfediyordu. Doğu Almanya'da bu tip özel imtiyazlı 20 okul bulunuyor ve her okulun özel kulübü var. Buralarda dünya şampiyonlukları için sporcular özel olarak yetiştiriliyorlar. Bu okul ve spor kulüplerine dışarıdan herhangi bir vatandaş gelip üye olamaz ve spor yapamaz. 


Renate Neufeld de bu okuldaki her genç gibi spor ve mesleki bakım- dan kariyer yapacaktı. 
Sporda başarı kazandı mı liseyi de kolaylıkla bitirecek, yüksek öğrenim için kendine yer ayrılacaktı ve toplumyükselme kapıları 


AVRUPA ULUSLAR KUPASI ELEME MAÇINDA 


TÜRKİYE-B.ALMANYA YARIN 


Uluslararası Spor Basın Birliği (AIPS), Kenyalı maratoncu Henry Rono'yu yılın sporcusu seçti. Sovyet Vladimir Yashchenko'ya ise ikincilik verildi. 

‘Bayan: sporcular arasında birinciliği ABD'li yüzücü Tracy Calkins aldı. En iyi takım ünvanı ise Arjantin Milli Takımına verildi. 


Avrupa Uluslar Kupasında yarın Türkiye - türk Stadında karşı karşıya geliyorlar. 

Kuşadası'ndan İzmir'e gelen Milli Takımın Başantrenörü Sabri Kiraz son çalışmalarda Cemil'in üzerinde durduğunu, ileri üçlüde Necdet ve B.Mustafa'nın arasında yer alacak oyuncudan çok şeyler beklediğini 


Uluslararası Spor 
Basın Birliği, Henry Rono'yu yılın sporcusu seçti. 


KARŞI KARŞIYA GELİYOR 


İZMİR Türkiye - B.Almanya maçının biletleri bu sabah satışa çıkarılıyor. 
70 bin basılan biletlerin 60 bini bu 
sabah satışa çıkarılacak, 10 bini ise maç günü gişelerden satılacak. 

Türkiye Milli Takımının muhtemelen maça şu kadrosu ile çıkması beklenivor: 


B.Almanya İzmir Ata- 


Şenol, Turgay, Fatih, Cem, Sedat 3, Engin, Erhan Önal, Necdet, Cemil, B. Mustafa. 


Bayanlar Voleybol 
Bahar Kupasına katılacak ülkeler 

belli oldu 


ANKARA (ÖZEL) 

3—14 Nisan tarihleri arasında Ankara'da yapılacak Bayanlar Batı Avrupa Voleybol Bahar Kupası'na katılacak ülkeler kesin olarak belli oldu. 


Voleybol Federasyonu Başkanı Özcan Mutlugil'in verdiği bilgiye göre şampiyonaya Türkiye ile birlikte şu ülkeler katılıyor. 


İngiltere, Avusturya, Hollanda, İsviçre, İspanya, Belçika, Fransa, İse il, İsveç ve Batı Almanya. 


ESS 


ROMA (AA) 


AALLAR C N NNL U 


önüne açılacaktı. 

Renate 7 yaşından itibaren spora başlamış ve çeşitli şampiyonluk kazanmıştı. Çocuk olimpiyatlarında her yıl 5 - 6 madalya kazanıyordu. Sporcular ayrıca teorik ve siyasi çalışmalar yapmak zorundaydı. Kendilerine “Sovyetler Birliği'nin 


sosyalist sistemdeki öncü rolü" gibi yazılı ödevler veriliyordu. Çocuklar yazdıklarını sözlü olarak da tartışmada savunmak zorundaydılar. 


(AydınlıkfI 


Renate Neufeld'in imtiyazlı "Çocuk ve Gençlik Spor Okuluna" girebilmesi öyle kolay olmadı. Birçok kez geri çevrildi. Son başvurusunda bütün aile geçmişi araştırıldı. Batı Almanya'da akrabaları olup olmadığı soruşturuldu. Doğu Almanya'daki sosyal sisteme bağlı olup olmadığı. 
savunup savunmadığı, nasıl yetiştirildiği derinlemesine soruşturuldu. 3 
ay sonra ise okula kabul 


edildi. 
DEVAMI YARIN 


Doğu Alman :sporcularının tam bir hapishane hayatı yaşadığı okullardan biri, 


Play-Off ikinci yarı maçlarının tarihleri belirlendi 


ANKARA (ÖZEL) 
Basketbol Federasyonu , Deplasmanlı Final Grubunda oynanacak ikinci yarı maçlarının tarihlerini belirledi. 

Maçların programı şöyle: 

24 Nisan Ankara 
Atatürk Spor Salonu. 

17.30 Ziraat Fak. 
- Tofaş SAS. 

İstanbul Spor Sergi Sarayı: 

17.30 Efes Pilsen Eczacıbaşı. 

27 Nisan Cuma 
Ankara Atatürk Spor 
Salonu: 

17.30 Ziraat Fak.- Karşıyaka. 
Bursa 
Spor Salonu: 
17.30 Tofaş SAS 

Efes Pilsen. 


Atatürk 


30 Nisan İzmir Atatürk Spor Salonu: 
17.30 Karşıyaka - 


Eczacıbaşı. 

İstanbul Spor Sergi Sarayı: 

17.30 Efes Pilsen 
Ziraat Fak. 


3 Mayıs İzmir Atatürk Spor Salonu: 


17.30 
- Efes Pilsen. . 

İstanbul Spor Sergi 
Sarayı: 

17.30 Eczacıbaşı 
Tofaş SAS, 

6 Mayıs Bursa Ala- 
türk Spor Salonu: 


14.30 Tofaş SAS 
Karşıyaka. 

7 Mayıs İstanbul 
Spor Sergi Sarayı: 

17.30 Eczacıbaşı 
Ziraat Fak. 


Karşıyaka: 


BASKETBOL MİLLİ TAKIMI 
ADAY KADROSU AÇIKLANDI 


ANKARA (ÖZEL) 
11-15 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Avrupa Basketbol Şampiyonası ikinci eleme grup müsabakalarına katılacak olan 
A Milli Basketbol Takımı kadtosu açıklandı: 
Doğan Hakyemez, 
(Efes Pilsen) Mehmet Dö- 


guşken (Efes Pilsen), 
Aytek Gürkan (Efes Pilsen), Necati Gürer (Eczacıbaşı), Reşat Uzun 
(Tofaş SAS), Cihangir 
Solak (Tofaş SAS), Erman Kunter (Beşiktaş), 
Adil Vekiloğlu (Karşıyaka), Şadi Olcay (Karşıyaka) Serdar Koçyiğit (Yenişehir Meysu). 


Akademisi AYDINLIK 


YAYINLAR; 
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31 Mart 1979 
Butto için son gün... ——— 


(Baştarafı 1. Savfada) sürdu/dükleri eylemlerinde * alınan çok sıkı güverlik önlemleri nedeniyle dün büyük bir durulına görüldü. 

İstanbul, İzmir ve Ankara'daki okulların büvük bir bölümünde sahte solcu grupların okulları. boşaltma ve dersleri boykot etme çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Okullarda alınan sıkı önlemler ned siyle boykot ilan edek öğrenimi engelle, eyen bazı sahte sole. gruplar, kendileri derse girmeyerek okulle , terkettiler. 

İZMİR'DE 

İzmir Eşrefpaşa Li- 

"sesiide de 30 Mart için öğrencileri zorlayarak boykot yapmak isteyen bir grup Dev-Sol ve Devrimci Kurtuluşçu, öğrenciler direnince hiç bir eylem yapamadı. Önceki gün 'orum yapmak için öğr Wileri kantine indirme “temeleri tepkiyle ka w dı. Bir sınıf başka Od€renciler istemedik. çip foruma katık maya aklarını bildirince dövülinek istendi. Öğrenciler “Forumun niteliğini açıklamadan yalnızca aşağıya inin diye zorluyorlar" dediler. Forumun dün yapılması düşünülen boyk -a hazırlık amacı taşıdı tı öğrenildi. 
* Bi. de aynı grup sakah tiat 06.30—07.00' 
den itibaren okul kapısını tutup, "Boykot kararı aldık, dağılın" diyerek öğrencileri içeri almak ister ediler. Boykot kararu dan birkaç kişi dişında kimsenin haberi olmadığını söyleyip derse girnek isteyen agzi ler tehdit edildi. İki kız öğrmei 15 kişilik bir grup tarafından dövülmek istendi. Bütün zorlamalara rağmen öğrencilerin büyük bir kısmı derslere girdi ve okulda öğrenime devam edildi. 


BURSA'DA 
Önceki gece Kızıldere olaylarını protesto et- 


mek bahanesiyle Bursa' 
da bombalar patlatıldı. 

Adalet Partisi Merkezinin giriş kapısına atılan patlayıcı madde camların kırılmasına neden oldu. 


diniz Nedir?" 
17.30 FLIPPER 


adlı 


20.30 HABERLER 
21.15 BEŞ DAKİKA 


nacak, 
01.00 HABERLER 


05.00 Açılış, Program 
` ve Kısa Haberler Türküler,Şarkılar ve Oyun Havaları 
Kısa Haberler 
GÜNAYDIN 
Haberler 
Bölgesel Yayın 
Çocuk Saati (1) 
Kısa Haberler 
Arkası Yarın 
Oyun Havaları 
Hafta Sonu (2) 
Reklamlar 
HABERLER 
Hafif Müzik 
Şarkılar 


05.05 


06.00 
06.02 
' 07.30 

07.40 

09.02 
+ 10.00 
10.01 
10.21 
10.30 
12.55 
13.00 
13.15 
15.40 


TRT2 


08.00 Açılış ve 
Program 

Türküler 

Geçidi 

Gönül Telimizi 
Titretenler 
Dünden Bugüne 
Radyoculuğumuz 
Türk Hafif Müziği 
Kevser Tanrıkut - 
Nusret Ersöz'den 
Şarkılar 

Bilim Kurgu ve 
Müzik 

Yıldız Ayhan'dan 
Türküler 

2.İnönü Zaferi 
Hafif Müzik 
Kadınlar Topluluğu 
Metin Eryürek'ten 
Şarkılar 
HABERLER 
Çeşitil Klasik 
Müzik 

13.30 Halk Ozanları 


'TRT3 


07.00 
07.02 
08.00 
09.00 
10.00 
11.00 
12.00 


09.00 
09.20 
09.40 


10.10 
10.30 


11.00 
41.30 
kı .as 


Açılış ve Program 
Güne Başlarken 
Sabah Konseri 
Merhaba 

Müzik Stüdyosu 
Öğleye Doğru 
Sizin İçin 
Seçtiklerimiz 


13.00 Müzik Köşesi 


TELEVİZYON 


17.05 EVDEKİ DOKTOR: Dizinin bugün "'Der- 


18.00 GUGUKLU SAAT 

18.30 AFRİKA: Dizinin bugün yayınlanacak dördüncü bölümünde Alberto Moravia, Afrika'nın doğal güzellikleri ve Camerun'lu bir köylü ile yaptığı söyleşiyi anlatmakta, 

19,30 LOGAN'IN KAÇIŞI 


21.20 ZEYTİNLER ALTINDA: İzmir Televizyonunca hazırlanan dizinin son bölümü yayınla- 


22.55 BİR GAZETECİNİN SERÜVENLERİ: 


Ayrıca Akbank Altıparmak Şubesi ve İş Bankası Merkez Şubesine atılan bombalar da hasara yol açtı. 

Bursa Üniversitesine bağlı TIP Fakültesi ve Sosyal Bilimler Fakültesi olaylar nedeniyle 
2 Nisan'a kadar 'kapatıldi, 

Önceki gün Tıp Fakültesinde olaylar çıkmış iki kişi yaralanmıştı. 
Sosyal Bilimler Fakültesi ise olaylar çıkabilir f 5 
rekçesiyle kapatıldı. İktisadi Ticari İlimler â kedemisinde ise derslere girilmedi. 

BURSA TİKP,AP'YE 
YAPILAN 
SALDIRIYI KINADI 

TİKP Bursa İl örgütü bir bildiri yayınlayarak 
AP İl örgütüne yapılan saldırıyı kınadı. Bildiride şöyle deniyor: 

' Kızıldere olaylarının 7.yıldönümü bahane edilerek sahte solcular tarafından sağa sola bombalar atılarak kahveler kurşunlanarak halkta tedirginlik yaratılmak isteniyor. Şehrimizde bazı yerler ile AP İl Teşkilatına da bombalı saldırı yapılmıştır. Bu şekildeki saldırılara ve halkı tedirgin eden bombalı eylemlere karşıyız. Yurtsever Bursa halkını CHP'yi AP'yi ve MSP'yi iç savaş kışkırtıcılığına karşı birleşmeye ve mücadeleye çağırıyovr 

ANKARA'DA 

Ankara iki yılık Eğitim Enstitüsünde dersleri boykot ederek Kızıldere olaylarını protesto ettik lerini belirten bir grup öğrenci, okul çıkışında polisle çatıştı. Çatışma sırasında 20 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili olarak polis 200 öğrenciyi gözaltına aldı. 

Kimya Meslek Lisesinde de forum yaparak okulu iki saat işgal eden ve öğrencilerin derslere girmesini engelleyen sahte solcuları.polis gözyaşartıcı bomba atarak dagıttı. Yetkililer olayla ilgili olarak 400 öğrenci- nin gözaltına alııdığını bildirdiler. 

Gülveren lisesinde de Dev-Sol taraftarı bir öğretmenin okul kapısında 


bölümü yayınlanacak. 


16.05 Ankara Radyosu Çoksesli Korosu 
16.20 Halk Müziği Sanatçılarımız 
17.00 Kısa Haberler 
17.50 Hafif Müzik 
19.00 HABERLER 
19.55 Çevremizde Yarın 
20.35 Fasıl 
2 Türk Hafif Müziği 
2130-Dinleyici İstekleri (Türk Halk Müziği) 
22.30 Beraber ve 
Solo Şarkılar 
23,10 Cumartesi'den 
Pazar'a 
01.00 Program ve Kapanış 01.05 Gece Yarısı 


Haz.Nida Tüfekçi 
Öğretmenler Odası 
Alaaddin Şensoy'dan 
Şarkılar 

Türküler 

Dilden Dile 

Gülizar Ersel - 
Muzaffer Birtan'dan 
Şarkılar 

Türküler Geçidi 
Arkası Yarın 

Hafif Müzik 
Şarkılar 

Yurttan Sesler 
HABERLER 

Hafif Müzik 

Ankara Radyosu 
Çoksesil Korosu 
Müzik Söyleşileri 
Beraber ve Solo 
Türküler 

Caz Sevenler İçin 
HABERLER 

Saz Eserleri 
Program ve Kapanış 


14.00 
14.20 


14.35 
15.00 
15.20 


15.50 
16.20 
16.40 
17.00 
17.30 
19.00 
19.30 
20.15 


21.00 
22.00 


23.00 
23.30 
23.35 
23.55 


13.45 Müzik Bahçesinden 18.00 Gençler İçin 

19.00 Plak Dolabından 
20.00 Dünden Bugünden 
21.00 Günümüzde Caz 
22.00 Gecenin Getirdikleri 23.00 Cumartesi Konseri 24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 


durarak derslere girmemelerini, girdikleri takdirde akşama kadar sözlü yanacağını söylediği bililaca Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi öğrencisi Arife özer, Danıştay üyesi 
Bilgin Arısan'a tabanca ile ateş etmek istediği sırada polis tarafından yakalandı. 

Öte yandan çeşitli semtlerde asılan bomba- li pankartlar polisler tarafından indi»ildi. 


İSPARTA'DA 

Gülistan Mahallesindeki bir polis karakolu kimlikleri saptanamayan kişiler tarafından bombalandı. Saldırının Kızıldere olaylarının yıldönümü nedeniyle yapıldığı sanılıyor. 


Yazı İşleri... 
(Baştarafı 1. Sayfada) 


zeteciler Sendikası Ankara Şube Uaşkanı Yılmaz Gümüşbaş ile Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Rafet Genç,dün ortak bir demeç verdiler. 
Teklifle ilgili gelişmeler hakkında Genç ve Gümüşbaş şunları söylediler: 


“Açık bir haksızlığı önlemek amacıyla başlattığımız girişimler o- 


lumlu sonuçlar vermiş, gazetelerin Yazı İşleri Müdürlerinin başkalarının yazılarından dolayı hapis cezasına mahkum olmalarını önleyen yasa teklifi, siyasi partilerin yöneticileri tarafından olumlu karşılanmıştır. Yasa teklifini CHP Grup Başkanvekillerinden Altan Öymen ve Hayrettin Uysal, 
AP Genel Başkan Yardımcısı Barlas Küntay, 
AP Grup Başkanvekillerinden Turgut Toker ve 
Esat Kıraklıoğlu, MSP 
Grup Sözcüsü Şener 
Battal ile MHP Grup Başkanvekili İhsan Kabadayı imzalamışlardır”" 


Açıklamada, kanun teklifiyle hukuki ve fiili Yazı İşleri Müdürlüğü ayrımının ortadan kalkacağı, aynı zamanda hüküm giyen, yargılanan ve cezaevinde bulunan Yazı İşleri Müdürlerinin de bu imkandan yararlanmasının sağlanacağı belirtildi. 


FARUK EREM'İN 
AÇIKLAMASI 


Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Faruk Erem,Yazı İşleri Müdürlerinin sorumlu tutulmasının "ceza sorumluluğunun şahsiliği" ilkesi- ne, dolayısıyla Anayasa- ya aykırı olduğunu açıkladı. 

Faruk Erem özetle şu görüşleri savundu. 

“Anayasamız pek açık bir şekilde kim suç işlerse ancak onun ceza göreceği kuralını getirmiştir,Bir kişının (Yazı İşleri Müdürünün) bir başkasının eyleminden (başkasının yazısından) sorumlu tutulması, ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesine, dolayısıyla Anayasaya aykırı düşmektedir. 

"Yazı İşleri Müdürle- 


rinin sorumluluğunun başkasının eyleminden dolayı cezalandırma de- 


gil, gerekli denetimi yapmamış olmaktan gelen kendi davranışına dayanak ileri sürülmektedir. 
Bu düşüncede de isabet yoktur." 


Demirel... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


üzere dün İstanbul'a geldi. Yeşil- köy Hava Limanında gazetecilere bir açıklama yapan Demirel, hükümetin kontak ve kepenk kapama eylemine karşı tutumunun "zorbaca" olduğunu söyledi. Demirel, "Bayilikleri kaldırıyor, krediyi kesiyor, müs temleke mi o burası" 
dedi. 

Ecevit ve Demirel'in önceki geceki televizyon konuşmalarını hatırlatarak, Türkiye'nin bu duruma nasıl düştüğünü soran bir gazeteci- ye ise Demirel, "Yangını çıkaranlar bunlardır. 
Aletler ellerindedir. Onlar söndürsün" cevabını verdi. 

Demirel, “Hükümet müflis duruma düşmüş, gelin beni kurtarın diyor. 
78 başında bu duruma 
düşülmediydi. Şimdi düşülüyor"' dedi. 


tılmak 


MERKEZ: 


Butto'nun idamı kimi sevindirir? 


(Baştarafı 1. Sayfada) sürükleyecektir: Bu durumdan kârlı çıkacak tek güç Sovyetler Birliği'dir. 

İkincisi ise Afganistan'daki son askeri hazırlıklar ve yönetimdeki . 
tekelleşmedir: Moskovacı Afganistan Başbakanı 
Nur Muhammet Taraki'- nın devlet başkanlığı, ordu başkomutanlığı ve savunma bakanlığına getirilmesi ve savaş açma gibi olağanüstü yetkilere sahin olmasıdır. 


Bu gelişme Moskova nın bölgede veni bir ça- 


tışma hazırlığını hızlandırdığına işaret sayılmalıdır. 

Şimdi Moskova desteğindeki Afganistan, Pakistan'daki gelişmeleri sabırsızlıkla izlemektedir. 
Bu ülkeye yapacağı bir saldırıyla, &aha şimdiden "Pakistan bize saldıracak", "Zaman geçmeden birleşelim" şeklinde Şi-. 
arlar atmaktadır. Böylere ülkedeki muhalefeti yumuşatmaya çalışmakta ve Sovyet efendilerinin kendilerine verdiği "'görevi yerine getirmeye çalışmaktadır. 


ABD... 


(Baştarafı 1. Sayfada) milyon dolarlık askeri yardımın yanısıra 2 milyon dolarlık askeri eğitim ve öğretim yardımı da görüşülerek kabul edildi. 

Öte yandan, ABD'nin 
Türkiye'ye vereceği 300 
milyon dolarlık ekonomik yardımdan geri kalan 98 milyon doların verilmesi için Temsilciler Meclisindeki görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi. 


TÜRK PARLAMENTO 
HEYETİ 
ABD'DE 

GÖRÜŞMELERİNİ 
SÜRDÜRÜYOR 
Birleşik Amerika 

Kongresi üyeleriyle görüşmeler yapmak üzere 

Washington'da bulunan 

Cumhuriyet Senatosu 

Dışişleri Komisyonu 

Başkanı Ziya Gökalp 

Mülayim ile Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu 

Başkanı Zeyyad Mandalinci ve Kontenjan Sena- 


törü Nermin Abadan 
Unat. temaslarını sürdürüyorlar. 


3 Türk parlamenter, 
Kongre'nin NATO Komitesi üyelerinin yanısıra Senatör Robert Byrd, 
Jacob davits ve Tower ile de görüştüler. 


Senato Dışişleri Ko- . 


mitesi Başkanı Mülayim, görüşmelerde Türkiye'nin durumuyla bölgedeki. son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde (o bulunduklarını belirtti. Mülayim, Kongre üyelerine Türkiye'nin ekonomik durumu konusunda da bilgi verdiklerini belirtti. 
KİEP,CHRİSTOPHER 
İLE GÖRÜŞTÜ... 


Türkiye'ye yapılacak yardım konusunda Federal Almanya Başbakani Schimdt adına temaslar yapmakla görevli Federal Almanya Aşağı 
Saksonya Maliye Bakanı Walter Leisler Kiep, Washington'da Birleşik Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Christopher ile görüştü. 

Kiep, Washington'daki temaslarını bugün 
Dünya Bankası Başkanı 
Robert Mc Namara, 


şik Amerika Maliye Bakan Yardımcısı Anthony Salamon ile sürdürecek. 


Ecevit: ... 


(Bastarafı 1. sayfada) 
cı kınar nitelikte bir mektup gönderdi. Siz milletvekillerinizin bu tutumunu onaylıyor musunuz?" 

"Efenaım, bu konurın ayrıntılarını bilmiyo- rum, Kusura bakmayın. 
Bağımsız bir konfederasyonun iç işi olarak benim bu konuda yorum yapmam doğru olmaz" 
cevabını verdi. 

Bu arada Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun aldığı "direniş" kararının yeni olmadığını belirten Başbakan, direnişin başarıya ulaşamayacağını öne sürdü. 

Başbakan Esnaf və Sanatkarlar Konfederasyonu ile Şoförler ve Otomobilciler o Federasyonunun direniş kararından vazgeçmeleri halinde sorunlarının çözümü yolunda kendileriyle Bakanlar düzeyinde görüşebileceklerini açıkladı. 


IMF 
Ecevit, IMF'nin ekonomiyi güçlendirme 


programına karşı tutumu ile ilgili olarak da şöyle dedi: 

“Dış yardımla ilgili olarak bazı olumlu gelişme belirtileri bulunmakla beraber, bu konuda kesin sonuçlar ortaya çıkma- dan herhangi bir umut belirtisinde bulunmak istemiyorum." 


TÜRK YUNAN 
İLİŞKİLERİ 


Başbakan, ABD'nin 
Türk — Yunan ilişkilerinin çözümünde arabulucu olacağı konusundaki 


haberler konusunda ise şunları söyledi: 
"Ben buna ihtimal 


vermiyorum ve böyle bir şeyi beklemiyorum. Nitekim bir başka haberde de Amerikan yetkili makamlarının bunu yalanladıklarını sevinerek gördüm." 

Ecevit, bir soru üzerine, kendisinin de yurt 


IMF Direktörü Jacques içi gezilere çıkacağını Dela Rosiere ve Birle- söyledi. 
.. 
Doğan öz... 
(Baştarafı 1. sayfada) belirterek, "Bu yüzden 


kan çekirdeklerin uyum sağlaması bu işi ülkücülerin yaptığı yorumuna yönelmemize neden oldu" dedi. 

Dürüst Oktay ifade verirken "Savcı Doğan Öz'ü öldürenin adını bilmiyorduk. Yalnız bunu hangi kuruluşundüzenlediğibelliydi"' demesi üzerine sanık avukatları itirazda bulundular. Sanık avukat ları tanığın yönlendirildiğini iddia ettiler. Müdahil avukatları ise sanığın ikrarının mevcut olduğunu, sanığın "Bana emir verdiler. Bu emri uyguladım. Biz verilen emirleri uygularız." dediğini 


SS YENI ARZU IŞÇI 
YAPI 


KOOPERATIFINDEN 


DUYURU 


775 sayılı yasa uyarınca hak sahibi 


oldukları saptanan 
60 üyemize ait listeler Alibeyköy Bele- 
` diyesi ilan tahtasına asılmak suretiyle 
27.3.1979 ile 10.4. 
1979 tarihleri arasında ilan edilecektir. 
İlgililere duyuru- 
—lur. 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 


sanığı yönlendiren kişilerin kimler olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu yüzden tanığın ifadesini vermesini istiyoruz." dediler. x 

Bunun üzerine Tanık 
Dürüst Oktay şu ifadeyi verdi: 

"Zafer Üstünel olayın- da kullanılan tabanca Hüseyin Kocabaş'a verilmişti. Hüseyin Kocabaş adlı kişi Manisa öğrenci yurdu illegal Başkanıdır. Bu kişiler Mali Bilimler Yüksek Okulu, Ticaret Turizm Yüksek öğretmen 
Okulu, Cebeci ve yöresinde düşüncelerinin hegemonyasını kurmak istiyorlardı. Biz Zafer Üstünel ile ilgili kovuşturmamızda sanıkların illegal bir ülkücü örgüt oluşturduklarını saptadık. 
Bunların SiteÖğrenci Yurdunda toplantı yaptıklarını, kararlar aldıklarını tanık ifadeleriyle saptadık. Bu kişiler Savcı Doğan Öz'e Levent Özyörük'ün öldürülmesiyle Doğan Üstünel'in öldürülmesiyle ayrıca Site öğrenci Yurdunun arattırılması olayı ile soruşturmaları yürüttüğü için düşmandılar. Bu yüzden soruşturmamızı (o ülkücüler üstüne yoğunlaştırdık, olayı, görgü tanığı Hayati Doğan'da katili beş kişi arasında tespit etti." 


YURT DIŞI 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
karar tasdik edilmişti. 
Sind Yüksek Mahkemesi Butto'nun avukatlarınca açılan "Lahor Yüksek Mahkemesinin anayasal olmadığı yolundaki davayı reddetti. 

Bu arada bugün idam edilmesi beklenen Butto' 
nun affı için 400 avukat Ziya Ül Hak'a başvurdu. 
Butto'nun partisi "'Ava- mi Partisi" Yönetim Kurulu da aynı konuda Ziya-il OHak'a başvurup başvurmama konusunda toplandı. Ancak General 
Hak, Butto'nun bağışlanması için bizzat kendisi- 


(Baştarafı 1. Sayfada) vurulamadı. Savcılığın daha sonra bu yurttaşların da ifadelerine» başvuracağı bildiriliyor. 

Önceki gece, Hasan 
Balcı'nın katliamı yönettiği Yürükselim Mahallesinde , savcılık tarafından bir tatbikat yapıldı. Tatbikat sırasında Hasan Balcı, muhabirimize "K.Maraş olaylarının tahrikçisi ve yaratıcısı bunlardır. Şimdi de suçlu olarak bizi gösteriyorlar"' diye sataşma- ya çalıştı. Hasan Balcı ifadesinde olay günü e- 


vinde bulunmadığını, fabrikasına gittiğini söyledi. Balcı, savcının 


sokağa çıkma yasağı olduğu halde dışarıya nasıl çıktığı yolundaki sorusuna cevap veremedi. 


Adana... 
(Baştarafı 1, sayfada) bulunduğu ve Ülkü Ocaklarına çok yakın olan Kuruköprü'deki Set Otelinde iki kişinin saldırısına uğrayarak öldürülmek istendi. 
Saldırıda Başkanın şoförü ile bir zabıta memuru ağır yaralandı. 


Olayda ağır yaralanan 
Zabıta Memuru Reşit Özbay kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak öldü 


"Ben Set Otelinin berberinde traş olmaktayken şoförün Talip Uslu ile zabıta memuru Reşit Özbay'ın yanına gelen iki kişi 'biz de Elazığlıyız' diyerek konuşmaya başladılar! Bir süre sonra silahlarını (o ateşlediklerini duyunca ben dışarıya fırladım. Bunun üzerine bana doğru öldürmek amacıyla ateş ettiler. Ben de onlara cevap verdim. 


Daha sonra olayı duyan halk Belediye Başkanını ziyaret ederek kendisine geçmiş olsun demiştir. 


GAZİANTEP'TE 


Gaziantep Cengiz Topel Mahallesine dün sabah Saat 10.30 sıraların- da yapılan silahlı saldırıda Ali Yaylacı isimli 
Eğitim Enstitüsü öğrencisi öldü. 


Oduncu... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


iki kilo ağırlığında altın almış ve dükkan sahibi 
Ahmet Portakal ile Hikmet Ataç,tabanca ile yaralanmıştı. 

Olayın görgü tanıklarından birisi Veli Can Oduncu'yu soygun sırasında kapıda beklerken gördüğünü söylemişti. 
Ancak Veli Can Oduncu suçu kabul etmedi, soyğunun firardaki Veli Bozdoğan ve Hasan Sütiçer tarafından yapıldığını, kendisini de çağırdıklarını ancak gitmediğini, bir önceki duruşmada anlatmıştı. 


Duruşmayı izleyen 
Veli Can Oduncu'nun babası da mahkeme heyeti huzurunda oğlunun başkaları tarafından suça teşvik edildiğini söyledi ve "Oğlumu kandırıyorlar ve kendi yaptıkları 


suçu oğlumun üzerine atıyorlar"' dedi. 
İstanbul Sıkıyönetim 


Askeri Mahkemesi suça yardımcı olduğunu tespit ederek Veli Can Oduncu' 
yu 8. yıl ağır hapse mahkum etti. 
İZMİR'DE 

İzmir Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde adam öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından yargılanan komando Feh- mi Doğan toplam 13 yıl 
4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 


“JROLARI: 


nin başvurmasını istemektedir. Butto ise kesinlikle böyle bir şey yapmayacağını, çünkü bunun suçu kabullenmek anlamına geldiğini belirtmişti. 


Butto'nun ölüm kara- 


rına dünya kamuoyu büyük tepki duymuş,devjet ve hükümet başkanları gönderdikleri mesajlarla Butto'nun affedilmesini istemişlerdi. 

SİLAH YIĞINAĞI 

öte yandan Sovyetler 
Birliği son zamanlarda Afganistan'a yaptığı silah sevkiyatını artırdı. 
Silahlar arasında tank, top gibi ağır silahlar bulunuyor.Bu arada iki ülke arasında nakliye helikopterleriyle bir hava köprüsü kuruldu. 

Öte yandan Taraki yönetimine muhalefet eden "Afganistan Ulusal Kurtuluş Cephesi"'ne karşı Sovyet askeri uzmanları kullanılıyor. Son zamanlarda Herat bölge- 


sinde ve diğer yerlerde “meydana gelen çarpışmalar sırasında ölen Rus askeri uzmanlarının cesetleri Kabil Havaalanın- dan Sovyetler Birliğine gönderiliyor. Bu konuda haber geçen Fransa Radyosu muhabiri Moskova'- ya gönderilmek üzere havaalanında çok sayıda tabut gördüğünü belirtti. 
Afganistan yöneticileri ülke içinde kendilerine karşı yürütülen muhalefetin dışarıdan kaynaklandığını iddia ediyorlar. 
Başkaldıran "gericilerin"' İran ve Pakistan'da eğitildiğini söyleyen Taraki yönetimi, geçenlerde bu gerekçeyle Pakistan topraklarını bombalamıştı. 
Son zamanlarda Sovyetlerin Afganistan'a ağır silahlar yığması, Sovyet basın organlarında, Butto'nun idam edilmesi kararıyla karışan Pakistan'- ın hedef alınması kamuoyunda endişe ile karşılamiyor. 


KAYIP — Fen Fakültesinden aldığım şebekem ve pasom kaybolmuştur. 


nn 
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Kimin seferberliği? 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


fiyatlarına, çimentoya, demire vb. yapılan zammın arkası gelecektir. Bunu herkes biliyor. 
Üstelik zam kuyruğuna bugün hangi ihtiyaç maddelerinin girdiği de biliniyor. İşte size bir seferberlik: İstifçiler, vurguncular, karaborsacılar büyük bir faaliyet halindedir. Depolar tutuluyor, kamyonlar geliyor, insanlar koşuşturuyor. Kocaman bir sektör: Vurgunculuk sektörü. Ülkemiz ekonomisine katkısı sıfır, fakat alıp götürdüğü büyük. 

Yapılan zamlar, istif edilen malların cinsini değiştirmekte, fakat istifçilik ve vurgunculuk olayı yaşamaktadır. Zamlar sıraya girdiğine ve kaçınılmaz olarak birbirini kovaladığına göre, istif edilen malların cinsi de sıraya girmekte ve birbirini izlemektedir. 

Halkın belini bükerek milli seferberlik olmaz. 
Bu yolla vurguncular ve istifçiler seferber edilmektedir. 

Milli seferberlik, ancak halkın hayat şartlarını gözeterek ve özgürlükçü bir siyaset izleyerek başarılabilir. , 


CHP ilçe Kongreleri başlıyor 


Izmir Merkez İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Kongreleri yarın 


Eski Gençlik Kolu Başkanları, “bazı ilçelerde dış siyasetlerin CHP dışı hakim olmasını” eleştirdiler 


İZMİR (ÖZEL) 

İzmir'de CHP delege seçimleri konusundaki tarlışmalar sürerken, Merkez İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Kongreleri yarın yapılıyor. Seçimler den önce bir açıklana yapan İl Gençlik Kolları Eski Başkanları Bülent Özyeşilpımar ve Günal Öl çer bir açıklama yaparak, "bazı ilçelerde CHP'nin Gençlik Kolları yönetimlerine bazı dış siyasetlerin temsilcilerinin seçildikleri artık gazetelerdeki ha berlere bile girmeye başlamıştır'' diyerek bu duru mu eleştirdiler. 

Özyeşilpiınar ve Ölçer yaptıkları açıklamada parti içi demokrasinin yok edildiğini ve parti içinde koltuk kavgası yapanların çıkarları için par ti dışı fraksiyonlarla işbirliği yapıldığını sö ylediler Ölçer ve Özyeşilpinar ayrıca 800 kişinin katılacağı yarınki kongrenin 100 kişilik parti binasında ya pılması dolayısıyla çıkabilecek olan olaylardan Par ti yönetiminin sorumlu olacağını ifade ettiler 


GRUPLAR—ADAYLAR 


Gençlik Kolları için İzmir'de çekişen üç grup, üç ayrı aday gösteriyor. Bir süre önce müteşebbis İlçe Başkanı olarak Genel Merkez tarafından ata nan Cansın Orkan, halen yönetimde bulunması nedeniyle adaylar içinde kazanma şansı en yüksek olanı. Süleyman Genç-Ferhat Aslantaş grubunun adayı ise Özcan Türkmenoğlu , Türkmenoğlu'nun daha önce Gençlik Kollarında yönetici olarak çalıştığı, ancak daha sonra CHP'den ayrılarak önce TSİP, sonra TİP ve İGD'ye geçtiği, şimdi ise tekrar Gençlik Kollarına girdiği söyleniyor. Diğer aday ise, Toplumcu Taban Hareketinin gösterdiği Tu ran Çatal. 

Yarın saat 14.00'de Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan Kadın Kolları Kongresinde ise iki grup çekişecek. 600 üyenin katılması beklenen kongrede, Merkezden Güler Toron ile, Genç grubundan Nihal Çakmak aday gösterildiler 


İL BAŞKANLIĞI VE MERKEZ İLÇE 


Bu arada, İl Başkanlığı için yürütülen mücadele de sürüyor. Belediye Başkanı Alyanak ve çevresi İl Başkanlığına Belediye Başkan yardımcısı Se dat Öktem'in seçilmesi için çalışıyor. Genç ve arkadaşları ise, Öktem'e karşı Emin Büyükçelebi" yi İl Başkanlığına hazırlıyor. Bu anlaşmazlıklar yü zünden aynı grup içinde yer almalarına rağmen yer yer bazılarının diğerine karşı merkezle işbir liği yaptığı da gözleniyor. 

Merkez Kanat ise Merkez İlçe Başkanlığı için Haluk İrtegün'ü, İl Başkanlığı için ise, Sedat Ak man'ı aday gösterdi. 


İGD'LİLERİN FAALİYETİ 


Genç grubu içinde faaliyet gösteren İGGD "lilerin ise, Alyanak'ın danışmanlarından Ali Rıza Bodur ve Ömer Demircioğlu'nu milletvekili seçtirebilmek için şimdiden seferber oldukları bildiriliyor. Ancak Genç ile araları bozuk olan danışmanların son za 


çep Ves 


Hükümsüzdür. 

Hüseyin CASENİ e) 
luyuz. Tü dostlarımıza 

KAYIP—İ.Ü.İşletme Fa- müjdeleriz. 
kültesi'nden aldığım şe- Ayşe Beytu bekemi kaybettiğimden (Şenel) geçersizdir. Aziz Şenel 


Aslan AKIN 


İLAN 
979/26. Vasi. 


Medeni Kanunun 
355. maddesi gereğince hacir altına alınan TURHAN 
YORAT'a annesi 
Makbule Yorat'ın vasi tayinine ve velayeti altına konulması ilan olunur.29.3.979 


(Basın: 245% - 317) 


Kızımız, 


- CEREN dünyaya geldi. 
Dostlara duyururuz. 

Aysen - Melih 
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ABONE ÜCRETLERİ 


manlarda Alyanak ile de aralarının açıldığı sö ;/le- niyor. Bu danışmanların parti üyelikleri de di siplinsiz davranışları nedeniyle ellerinden alınmış bulunuyor 


CHP Çankaya Gençlik Kolları Kongresi bugün yapılıyor 


© Halkçı Devrimciler:” Genel Merkez Gençlik Kollarının kişilik kazanmasını istemiyor” 


ANKARA (ÖZEL) 
CHP Çankaya Gençlik Kolları Kongresi bugün yapılıyor. Kongreye katılan gruplardan Halkçı Devrimciler, bugünkü Genel Merkez Yönetimini "Gençlik Kollarını kişiliksiz hale getir meye çalışmakla" suçlayarak, bunlara karşı müc adele edecek ekibin işbaşına gelmesini istediler.H alkçı Devrimciler, Kongreden önce "örgüt emekçi leri" adıyla yayınladıkları bildiri ile ülke yönetiminin hi met ve CHP Genel Merkez sorunuyla y akından ilgili olduğunu belirterek, "Partimize o y veren emekçi halkımızın umutlarını sömürmeye kimsenin hakkı yoktur" dediler. 
Halkçı Devrimcilerin bildirisinde hükümetin partiyi de yönettiği görüşlerine yer veril iyor. 


Adana Belediyesi, , 
CHP il Gençlik Kolu Başkanını görevden uzaklaştı dı 


AD.ANA (ÖZEL) 

Adana CHP İl Gençlik Kolu Yörtetim Kurulu bir basın bildirisi yayınlayarak Genç lik Kolu Başkanı Abeydullah Kolcu'nun belediyedeki görevinden uzaklaştırılmasını kınadı. Bildiride şöyle deniliyor 

“Her vesile ile CHP'li olduğunu #avunan, Belediye yönetiminin, mensubu bulunduğu partinin İl Gençlik Kolu Başkanını görevden alması, bazı hiziplerin harekete geçmesinin ön habercisi gibi görülmektedir." 

Bir. süre önce yapılan Adana Merkı:z İlçe Gençlik Kolu seçimlerini Abeydullah Kcılcu'nun desteklediği ekip kazanmış, bunun üzerine Belediyeciler adı verilen grup bu ekibin Belediyede çalışan mensuplarının işine son vermişti. 


(Başta rafı 1. Sayfada) 


içinde sürdürdükleri büyük maraton arasında olup bitenleri kavramaya çalışırk en muhabbet koyulaşıyor. Birisi kahveciye sesleniyor: 

—Şeef! Çayları tazele 

Şef gelip bizim çayları tazeliyor, ve biz devam ediyoruz 

Ancak, bu şeflik meselesi insa'nın aklına takılıyor. 

Adı Şef olmasına rağmen koşuşmaktan bir türlü şefliğe vakit bulamayan kahvecinin hali, oldukça garip 

Daha da garip olanı, halen İzmir Fuar ve Turizm Müdürlüğündeki Personel ‘şefinin durumu. 

Parti içinde dolaşan bir rivayete göre, Personel Şefi Aslan Abşin'irı esas mesleği kahvecilikmiş. Personel şefi olmak kaç kahveciye nasip olur bilinmez ama, CHP kulisini izledikçe bu tür nasiplerin hiç de az olmadığını görüyoruz. Alyanak, kahvecilerden personel şefi yapadursun, Merkezciler de manavları okul müdürü yapıyor 

Asıl görevi manavlık olan Belediye Meclis üyesi Cevdet Alpsoy, halen Turizm Bakanlığına bağlı Otelcilik Okulunun Müdürlüğünü başarıyla sürdürüyor. Buna benzer yüzlerce örnek bulmak mümkün, İzmir'de. Bazıları bu durumu, CHP'nin halkçı politikasının bir gereği olduğu, küçük esnafın hakça düzen içersinde toplum içinde hak ettiği yeri alması gerektiği şeklinde açıklamaya çalışırken, hemen herkes, karşı grubun bu tür uygulamaların! birer partizanlık örneği olarak ipe dizer gibi sıralıyor. 

Birbirinin ayıbını açan bir çok partiliye rastlıyoruz, bakıyoruz ki onlar da kendi adamlarını sokabilecek bir yerler aramakla meşgul. Parti merkezi, işçi bulma kurumundan hızlı çalışıyor. Öğlene kadar bekliyoruz, yetkililer gelen delegelere parolalı kartlar yazmaktan başını alıp sorularımıza cevap verecek vakit bulamıyor. Belediye'nin Halkla İlişkiler Müdürlüğü oradan farksız. Birçok 'talihli' delege bu gidişle köşeyi dönüp herhalde ya müdür, ya şef olacak, Ama oy peşinde koşturmaktan şefli- ge vakitleri olur mu belli olmaz. 

Eski şeflere bakınca, yeni gelecek şefler için şu tablo geliyor insanın gözüne: 

Adaylar oturmuş, muhabbet derin. 

Aradan bir ses, 

—Şeef! Oyları tazele. 
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HALKIN KURTULUŞU Aydınlık 


© BİLİNMEYEN 


izine rastlamayacaktı. 
M.Yıldırımtürk'ün öldü: renen arkadaşları, Milliyet ( |. 
telefon ederek olayı bildirm | q lastırdılar ve gazeteye ed fonla Gazi Osman Paşa'da” cesedin kimliği ortaya çıktı. 
M.Yıldırımtürk intihar m ' Yoksa öldürülmüşmüydü? C ı kında edinilew bilgiler bu ik den birini kesin olarak doğ); nitelikte değil. d 


SONRAKI GELİŞMELE: 


M.Yıldırımtürk'ün öldüğü da açıklanınca H.Kurtuluşu ları cenaze hazırlıklarına bir Üzerinde "proletarya'nın Yi, vaşçısı Metin Yıldırımtürk” y; simli afişleri duvarlara astılar, 

Ancak bu arada M. Yıldırır, ölümü olayını tartışan Halkı, luşu yöneticileri, nedense oi' yütülmemesi ve fazla propa nın yapılmamasını kararlaştı; cenaze töreni yapılmasına ka lar. Bunun iizerine, duvarlara fişlerin resim kısımları ka, başlandı ve M.Yıldırımtürk'ü zesini de ailesi kaldırdı. 


daşlarıyla olan olumsuz ilişkiler ve içinde bulunduğu ortam yolaçıyordu. 


Saflarında 
SÜREKLİ 


ANLAŞMAZLIKLAR 


M.Yıldırımtürk eski arkadaşları tarafından sürekli küçümseniyor, horlanıyordu. Bu durum onu arkadaşlarına karşı muhalif bir adam yapmıştı. 
Eski arkadaşlarını, genç unsurların yanında küçük düşürüyor, böylece aralarındaki çekişme daha da büyüyordu. 

Malatya'daki olaylar ve buradaki faaliyetlerin dağılmasından arkadaşları M.Yıldırımtürk'ü sorumlu tuttular. "İşleri berbat eden adam" olduğunu söylediler. 

öte yandan M.Yıldırımtürk Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısı hakkında Halkın Birliği'ne yakın görüşler savunuyordu. Ayrıca Halkın Kurtuluşu'nun eylem çizgisinin "'pasif"' olduğunu söylüyor, daha aktif eylemler yapılmasını istiyordu. 

"Azeri" lakabıyla anılan M.Yıldırımtürk arkadaşlarının kendisini kü- 


kopmalar 


"faşizme karşı” 
kampanyalar 


H.KURTULUŞU YÖNETİCİLERİNDEN BİRİ: 


"Mitingde bağırttığımız sloganlar, 


traktör gürültüsüyle uçup gidiyor” 


Önceleri "faşizmin tırnandığını" sonraları ise "iaşist diktatörlüğün terö rünün tırmandığını' söy/leyen Halkın Kurtuluş u grubu, sık sık faşizme karşı kampanyalar düzemliyor. Bu kampan yalar» özellikle Halkın 
Kurt uluşu saflarında yeni kopma ihtimallerinin belircliğii ve H.Kurtuluşu' nun pörüşlerini değiştirmeye giriştiği dönemlere rastlıyor. 

H.K'urtuluşu'nun kampanya faaliyetleri, afiş, yapıştır'mak, duvar yazıları yazmak, miting ve yürüyüş ler yapmaktan oluşuyor. Kampanya boyunca li.Kurtuluşu dergisi süre kli olarak, "kitleleri birleştirmek, seferber etmek'"'ten, "ulusal demokratik halk devrimini ilerlletmekten" "kararlı mücadeleden" sözetmekle birlikte, kampanyanın neye, niçin yöneldiği Iconusunda net bir şey an laşılamıyor. 

H.Kurtuuluşu yöneticilerindern biri: Çorum' da Yapılan bir miting hakkında şunları söylüyordu: 

"Biz Çorum'da köylerden adarnlarımızı getirip burada bağırtıyoruz. 
Miting bitip traktörle köylerine dönerken, trakörün gürültüsüyle bağırdıklarının hepsi uçup gidiyor." 


"HALK GENÇLİĞİ” 


H.Kurtulu şu bu kampanyalarda, .esas olarak etkili olduğu öğrenci gençlik içindeki taraftarlarına dayanıyor. Gençliği, "halk gençliği" olarak ayıran  H.Kurtuluşu, "şebekesi olan herkes okullara serbestçe girebilmeli"' görüşünü şiddetle eleştirerek: bu görüşün "sınıf işbirlikçiliği" olduğunu söylüyor. 

H.Kurtuluşu taraftarları okullarda ve yurtlarda, "şebekesi ollan herkes okullara girsin" siyasetini savunan gençlere karşı İGD'lilerin ve Dev-Solcuların yanında yer alıyorlar. „Ancak afiş kapatma, duvar yazısı indirme ve forumlar- da söz hakkı tanırıması konularında çıkan! anlaşmazlıklar yüzünden H. 
Kurtuluşu taraftarlarıyla öteki gruplar arasında sürekli çatışmalar çıkıyor. Örneğin Ege Üniversitesi'nde okula hakim: olma yüzünden geçen yıldan beri H,Kurtuluşu ile İGD arasında, silahlı çatışmalara kadar varan bir anlaşmazlık sürüyor. 


H.Kurtuluşu taraftarları gençlerin faaliyetleri - nin esasını, kampanyalar da afiş yapıştırma, bildiri dağıtma ve gazete satmanın yanı sira, cenaze törenleri düzenleme oluşturuyor. Cenaze törenlerine büyük önem veren H.Kurtuluşçuları bazen kendi görüşlerinden olmayan kişilerin cenazelerine de sahip çıkıyorlar. Örneğin geçen Kasım ayında Üsküdar'da öldürülen Aziz Çolak ile Muhsin Alkan adlı devrimciler uzun bir süre önce H.Kurtuluşu saflarını terk ettikleri halde H. 
Kurtuluşu cenazelerine sahip çıkarak, bu iki devrimcinin kendi yoldaşları olduğunu öne sürdü. Bilindiği gibi, bu cenaze törenine giden H.iurtuluşu taraftarları ile polis arasında Çıkan Çatışma daha sonra Suadiye va- 


purunun kaçırılması olayına kadar vardı 
Sendikalar siyaseti olarak "kahrolsun sendika ağaları” sloganını tespit eden H.Kurtuluşu, "Türk-İş yönetimini “Ta şist", eski DİSK yöneti mini de "sosyal-faşıs "© larak değerlendiriyordu 


Bir süre DISK icinde gelişen ve TKP yanlıları nın DİSK yönetiminden uzaklaştırılmalarıyla so nuçlanan mücadele ko nusunda ise H.Kurtuluşu şunları söylüyordu 


"Bu çatışma 'anli-fa şist" özlü bir çalışma olarak değerlendirilemez"' “DİSK içinde ortava cı- 


“TÜRKİYE 
YUNANISTAN 
SAVAŞI” 


H.Kurtuluşu'nun Kıbris ve Yunanistan konu- 


sunda da ilginç görüşleri var. 
H.Kurtuluşu, Kıbrıs’ 


ta Denktaş ve Kipriyanu'nun emperyalist işbirlikçisi olduğunu söylüyor, onlann Türkiye ve Yunanistan hükümetleri arasında Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki bugünkü gelişmelerin "Amerikancı" 


kan sondurumun bir başka çözümler olduğunu öne 


yönünün de ağalık kavgası olduğu görülmektedir" “işçi sınıfı 'için hiç bir zaman 'sosyal-faşist ağa mı, yoksa reformist ağa mı?’ diye bir tercih sorunu yoktur." (H.K. sayı: 77) 


Sendikalar konusunda bu tespitleri yapan H. 
Kurtuluşu'nun mevcut sendikalarda hiç bir gücü yoktur. Yalnızca kendilerinden başka kimsenin olmadığı ve hiç bir yerde örgütlü olmayan sendikalar kurmaya çalışıyorlar. Bu sendikalar- dan biri de Devrimci Demir-İş. 


“KAHROLSUN 
SENDİKA 
AĞALARI" 


Geçen yıl Demir Döküm Fabrikasında 2 bin işçi Devrimci Maden-İş Sendikasına geçerek 
Moskova yanlısı Maden- 
İş'e karşı çetin bir mücadele sürdürdüğü sıralarda H.Kurtuluşu dergisi gönderilen hiç bir habere yer eli gibi, 
Devrimci Maden-İs'i de siddetle eleştirerek 
D. Demir-İş adlı sendıkanın reklamını yaptı. 
Bugün H.K. saflarında Moskova yanlısı Maden- 
İş'e hizmet eden sendikalar siyasetine ve Devrimci Demir-İş'in kuruluşuna karşı yoğun bir muhalefet olduğu söyleniyor. 


"REFERANDUMU 
SAVUNMAYAN, 


YURTSEVER 
BİLE OLAMAZ” 


Halkın Kurtuluşu dergisinde çıkışından bir süre sonra şöyle bir slogan görülmeye başlandı: 'Doğu'da referandum”",,.H.Kurtuluşu, Kürtlerin kendi kaderlerini tayin etmeleri için Doğu'dâ bir referandum yapılmasını öneriyordu 


H.Kurtuluşu, bu siyaseti eleştirenlere daha sonra şiddetle çatmaya başladı. Bu konuda broşürler çıkardı ve "refe- 


randumu sâvunmayan yurtsever bile olamaz" 
dedi. 

Ancak geçen yılın 


başlarında H.Kurtuluşu, bir başka "özeleştiri" yayınlıyor, "Doğu'da referandum"'u savunmanın yanlış ve reformculuk olduğu belirtilerek artık bu sloganın kulla- 
YY açıklanıyoru. 


sürerek, karşı çıkıyor. 

H.Kurtuluşu Türkiye ve Yunanistan arasında süper devletlerin kışkırttığı bir savaşın iki 


ülkede de devrim duumuna yol açacağını iddiz ediyor. (Parti Bayrağı, sayı3 sayfa:36) 

H.Kurtuluşu önceleri 
Türkiye ve Yunanistan hakim sınıflarının, şovenizmi körüklemek ve buhranın yükünü halklarının sırtına yıkmak için Ege'de savaş kışkırttıklarını söyledi. Daha sonra ise Ege'de savaş kışkırtanların iki süper devlet olduğunu belirtti. 

* kk 

Yarın H.Kurtuluşu' 
nun siyasi partiler ve öteki gruplara karşı tutumunu ele alacağız. Özellikle TKP hakkındaki görüşleri üzerinde dura cağız. 

Aynca değişik alan larda OH.Kurtuluşu taraftarlarının yarattığı ya da karıştığı bazı olaylaradeğineceğiz. 
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PAZARTESİ GÜNÜ 


HALKIN KURTULUŞU SAFLARINI TERK EDEN HURİYE ÜSTÜN'ÜN (ANA) AÇIKLAMASI: 


“Biz sözümüzün eriyiz, yolumuzdan dönmedik” 


SUADİYE VAPURUNUN KAÇIRILMASI OLAYI 


19 Kasım 1978 tarihli gazetelerde, Gazi Osman Paşa'da bir evde bir işçinin ölü olarak bulunduğu haberleri yer alıyordu. Ölen kişinin üzerinde üç kimlik bulunmuştu ve gerçek kimliği araştırılıyordu. Haberler- de ayrıca, ölen kişinin alnından tek kurşunla vurulmuş olduğu ve evde sol yayınlara rastlandığı belirtiliyordu. 

Cesedin, bulunduğu saatlerde ise Milliyet Gazetesine telefon eden bir kişi "evde bulunan cesedin THKO üyelerinden Metin Yıldırımtürk'e ait olduğunu "açıklıyordu. 

Bu olayı izleyen günlerde Halkın Kurtuluşu taraftarları duvarlara "proletaryanın yılmaz savaşçısı M. Yıldırımtürk"' şeklinde resimli afişler astılar. Ancak birkaç gün sonra bu afişlerin resim yerleri kazınmaya başlandı. 
Halkın Kurtuluşu dergisi ise 27 Kasım tarihli 137. sayısında, Metin Yıldırımtürk'ün ölüm haberini çok önem siz bir şekilde ve "bir yoldaş: daha kaybettik" şeklinde verdi. 

Halkın Kurtuluşu taraftarları da olay hakkında çelişkili şeyler söylüyorlardı.Kimi "intihar etmiştir" derken, kimi "Kontrgerilla vurmuştur.. 
diyor, bir bölümü ise bu konuda bir şey söylemekten çekiniyordu. 


VE H.KURTULUŞU 'NUN TUTUMU 


20 Kasım günü morg'un önünde toplanan Halkın 
Kurtuluşu taraftarlarını polis ve jandarma dağıttı. Polisin önünden kaçanlardan büyükçe bir grup, o anda Karaköy İskelesinden Kadıköy'e kalkmakta olan vapura son anda bindiler. Vapurun adı Suadiye idi ve Kadıköy İskelesine Yanaşmayarak yaklaşık üç saat bogazda bir yukarı bir aşağı dolaştı. Kamuoyunda sonradan geniş yankı uyandıracak olan Suadiye Vapurunun kaçırılması olayıydı bu. 

Suadiye Var uru sonunda Karaköy iskelesine yanaşacak, burada vapura binen polisler yolcuları ve Halkın Kurtuluşu taraftarlarını Sirkeci'ye götürecek bir- 


çok kişiyi tutuklayacaktı. 


Olay sonrasında bazı gazeteler " Maocular Vapur kaçırdı" gibisinden büyük manşetler atacaklardı. 


Olay bu kadarla da bitmeyecekti. Ertesi gün du- 


varlara Halkın Kurtuluşu 


taraftarlarınca "'Yaşasın 


Suadiye Vapur Direnişimiz" yazıları yapıştırılacak, ancak birkaç gün sonra bu yazılar yine Halkın Kurtuluşu taraftarlarınca yırtılarak, bu kez, "vapur kaçırma yaygarasıyla tutuklananlar serbest bırakılsın" ya- 


zıları asılacaktı. 


=. 


H. Kurtuluş'çularının Vapur eylemiyle ilgili olarak duvarlara yazdıkları yazı: 


si 


AYLAR BACAAN BAKA BAMAR KM meu atua naia, ua. 


TRIOSU 


Cees 


„=s NU 


rw a 


OLAYIN ASLI 


Suadiye Vapurununkaçırılmasıyla ilgili dava devam ettiğinden olayın ayrıntılarına girmeyi gerekli görmüyoruz. Ancak şu var ki, kamuoyunda geniş tepki uyandıran bu olay üç beş kişinin ne yaptığını bilmez 


davranışları yüzünden yaratılmışsada, _ 


ceracı eylem çizgisinin de zorunlu bir sonucuydu. 
Vapura binen HalkınKurtuluşutaraftarlarından üç beş kendini bilmez, yüzlerce yolcunun tepkisine rağmen ve Kadıköy'de polis tarafından önemli bir tedbir alınmadığını bildikleri halde vapuru bir oraya bir busonünda birçok kişinin coplanmasına ve gözaltına alınmasına yolaçmışlar, olayı 


raya dolaştırmışlar 


duyan herkesin nefretini kazanmışlardı. 


H.KURTULUŞU TARAFTARLARININ BIR 


KISMI KARŞI ÇIKIYOR 


Olay kadar ibret verici olan başka bir konu da Halkın Kurtuluşu'nun vapur kaçırma olayı karşısında al- 


İŞTİRME; VUCUT GELİŞTİRME : 


HANLAR AÇILAR R 


zae A 
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“Yaşasın Suadiye vapur direnişimiz " 


Metin Yıldırımtürk oGaziosmanpaşa'daki evinde alnından tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu. 


ARKADAŞLARIYLA 
OLAN GEÇİMSİZLİK 
YÜZÜNDEN 
BUNALIM İÇİNE 
DÜŞMÜŞTÜ 


Metin Yıldırımtürk'ün ölümü; İntihar mı? Cinayet mi? 


Metin Yıldırımtürk'ün ölümü ardındaki gerçekler neydi? Neden böyle çelişkili yorumlar ortaya çıkmaktaydı? 


M.YILDIRIMTÜRK 
KIMDIR? 


M.Yıldırımtürk 1967'lerde Kars çevresinde siyasi çalışma yapmaya başladı. Deniz Gezmişlerin THKO'yu kurmasıyla birlikte Malatya yörelerin de faaliyet gösterdi ve Nurhak dağla- 


rında yakalandı. THKO davasında yargılanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 


Hapisten çıktıktan sonra Halkın Kurtuluşu grubu içinde yeraldı. Önceleri Kars çevresinde, daha sonraları Malatya'da bulundu. Burada bir polisin yaralanması olayına adı karıştı ve bu olaydan dolayı aranmaya başladı. 

Bir sire Tunceli ve Adana çevrelerinde bulunduktan sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'da ölü olarak bulunduğu evde kalıyor ve bir atölyede çalışıyordu. 

Metin Yıldırımtürk'ün sağlık durumu ve morali sürekli bozuktu. Moralinin bozukluğuna öteden beri arka- 


izlenen ma- 


dığı tutumdu. 


Halkın Kurtuluşu taraftarları olaydan sonra bir durum değerlendirmesi yaptılar. Büyük bir kısmı olayın halka karşı yani:ş bir #yiro: olduğu görişündey di. Bir 


çümsediklerinin ve hatta zaman zaman kendisiyle alay etmelerinin farkındaydı. Bu yüzden en küçük bir olayda alınıyor, küsüyordu. 


TEDIRGINLIK IÇINDE 


M.Yıldırımtürk kaçak duruma düştükten sonra iyice tedirginleşmişti. Sürekli silah taşıyor, her şeyden kuşkulanıyordu. Tedirginliği yüzünden, üç sahte kimlik yaptırmıştı. 
Çevrede de solcu birisi olarak tanınmıyordu. 

Son dönemde arkadaşlarıyla eskiden beri süren gergin ilişkileri. ve içinde bulunduğu ortamın etkisi yüzünden iyice bunalım içine düşmüştü. 
Özellikle semtteki arkadaşlarıyla arasındaki olan anlaşmazlıklar giderek 


büyüyordu. 
INTIHAR MI? 
CINAYET MI? 


M.Yıldırımtürk'ün nasıl öldüğü ya da öldürüldüğü konusunda hiç bir bilgimiz yok. Ancak M.Yıldırımtürk'ü yakından tanıyanlar ve olay hakkında bilgisi olanların anlattıklarına göre M.Yıldırımtürk'ün ölü olarak bulunmasından birkaç gün önce şu gelişmeler meydana geldi : 

Kurban bayramında M.Yıldırımtürk'ün ailesi İstanbul'a geldi. Ailesi- ne çok düşkün olduğu halde M. Yıldırımtürk ailesiyle görüşmedi. Ölü olarak bulunduğundan birkaç gün önce de satranç takımını ve 10 bin lira kadar parayı bir arkadaşına verdi. 
Bir gün önce de başka bir arkadaşıyla randevusu olduğu halde randevuya gelmedi. 

MYıldırımtürk'ü merak eden arkadaşlarından biri, iki gün sonra evine gitti. Bu kişinin söylediklerine göre, o gece semtte elektrikler kesilmişti. 
Lambayı yakan kişi, M.Yıldırımtürk' u yatağında alnının ortasından tek kurşunla vurulmuş olarak sırtüstü yatar şekilde buldu. Yine aynı kişinin söylediğine göre M.Yıldırımtürk'ün elinde her zaman yanında taşıdığı tabancası bulunuyordu. o Ortalıkta ise hiç bir boğuşma izi yoktu. Daha sonra polis de evde hiç bir boğuşma 


Halkın Kurtuluşu dergisi, bütün bunlara rağmen, '"""Bir daha kaybettik" başlığı altıt len haberde "mezarı başındi andı içildiği" belirtiliyordu. 
lere verilen ilanlarda ise, "M.X türk yoldaşın anısını yaşa şeklinde ifadeler yer alıyordu 


M.YILDIRIMTORK 
NEDEN ÖLDÜ? 


İster cinayet olsun, ister in sun içinde bulunduğu ortam daşlarıyla olan sürekli anlaşm geçimsizlikler yüzünden M.J türk derin bir bunalıma düşm, lümünde, içinde yer aldığı y anlayış'arın hiç payı, hem de bir payı yok muydu? 


wrk E 


H.Kurtuluşu dergisinin M.Yıldırı; ölümüyle ilgili küpürü 


Vapur kaçırma olayıyla ilgili gözaltına alınanlar emniyete götürülürken başlarını öne eğiyorlar. 


kısmı ise eylemin doğru olduğunu söylüyordı 


ük. 


tın 


Bazı gazeteler olayı bu başlıklarla verdiler. 


söyli yordu. 


yorlardı. 


Halkın Kurtuluşu hiç de destek görmedi değil. 

İstanbul'da Kurtuluş grubu taraftarlarır okulunda, "Halkın Kurtuluşçularına artık denemeyeceğini, aktif bir eylem koydukları tün ourjuva basında kendilerinden söz ettir 


Dev-Solcular propaganda gücü vüksek bir eylem olduğur 


malar sonucunda Halkın Kurtuluşu taraft büyük çoğunluğu bu eylemin yanlış macerat lem olduğu noktasında birleştiler. Genel ka min devrimciliği gözden düşürdüğü ve dev „zarar verdiği" şeklindeydi. 

Ancak bu noktada işe Halkın Kurtuluşu leri karıştılar. Halkın Kurtuluşu ve şu Yolunda Gençlik dergilerinde olayı öve çıkmaya başladı. Halkın Kurtuluşu Yoiunde dergisi daha da ileri giderek şunları yazıyordu 

“Devrimciler vapur Kadıköy'e geldiğinde i polisler ve mavi bereliler tarafından işgal ec duğunu gördüler. Bunun üzerine halkla berab yanaşmamaya karar verdiler." ( Sayı: 44) 

Halkın Kurtuluşu taraftarları arasındaki | lendirme farkı giderek duvarlara da yansıdı | sın Suadiye Vapur Direnişimiz"' yazılarının "Vapur kaçırma yaygarası" diyen yazılar göz 


Halkın 


KIMLER DESTEKLEDİ 


siyasetinin yol açtığ 


ise eylemin, iyi düş 


